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REDAGTIONEEL

Redactioneel

We leven in het ‘vrije’ Westen. De slavernij is
afgeschaft en het evangelie van de totale vrij-
heid klinkt: iedereen moet heer en meester zijn
over eigen leven. Maar in deze Nader Bekeken
herinneren Rufus Pos (Column) en Rob van
Houwelingen (Woordwaarde) eraan dat velen
slachtoffer worden van allerlei vormen van
uitbuiting.

Kunnen mensen werkelijk vrij zijn? Juist als
we erkennen dat we allemaal een Heer boven
ons hebben, dat we slaven van Christus zijn,
gunnen we anderen hun vrijheid. Want dan
gaan we ‘gelijk denken’ met God, zoals Van
Houwelingen het noemt. En dan hoeven we
niet langer slaaf te zijn van de zonde.

Dat Christus Heer is, moet ook het uitgangs-
punt zijn bij de ordening van het kerkelijk
leven, schrijft Jan Wesseling in Actueel. Mense-
lijke bedoelingen mogen niet de leidraad zijn.

In onze samenleving worstelen veel mensen
met psychische problemen. Ambtsdragers tob-
ben op hun beurt met de vraag hoe ze voor hen
een goede herder kunnen zijn. Egbert Brink en
Hanneke Schaap-Jonker houden zich intensief
bezig met deze problematiek en bieden de
pastores de helpende hand. In het interview
spreken we met hen over een gevoelig onder-
werp: suicide. Ook besteden we aandacht aan
het handboek voor pastoraat bij psychische
moeiten dat onder redactie van Hanneke
Schaap-Jonker is verschenen.

Opvallend in onze samenleving is ook de
toenemende hang naar ‘het heilige. Nu God
achter de horizon is verdwenen, hebben
mensen behoefte aan iets hogers. Maar dat
vage ‘heilige’ heeft weinig tot niets te maken
met onze heilige God. Daarover schrijft Dolf te
Velde in Schriftlicht.

Al met al: geen lichte kost in dit nummer, maar
hopelijk is het leerzaam en heilzaam.
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SCHRIFTLIGHT TEVELDE

Nieuw licht JORISVO
op een bijbelgedeelte

Heilige huiver

In het sterfjaar van koning Uzzia zag ik de Heer, gezeten op een
hooguverheven troon. De zoom van zijn mantel vulde de hele
tempel. Boven Hem stonden serafs. Elk van hen had zes vleugels,
twee om het gezicht en twee om het onderlichaam te bedekken,
en twee om mee te vliegen. Zij riepen elkaar toe: ‘Heilig, heilig,
heilig is de HEER van de hemelse machten. Heel de aarde is
vervuld van zijn majesteit.’ (...) Toen nam een van de serafs met
een tang een gloeiend kooltje van het altaar en vloog daarmee op
mij af. Hij raakte mijn mond ermee aan en zei: ‘Dit heeft je lippen

aangeraakt; je schuld is geweken, je zonden zijn tenietgedaan’...
(Jesaja 6:1-8) P
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Wat betekent het

voor God zelf dat Hij

de Heilige is?

In onze samenleving is ‘het heilige’
terug van weggeweest. In de tweede
helft van de twintigste eeuw wer-

den alle heilige huisjes afgebroken.
Grenzen tussen goed en slecht, heilig
en onheilig, puur en verdorven zijn
vervaagd en uitgewist. Op een ander
vlak verdwijnt het besef van heiligheid
doordat wij als mensen zelf steeds
meer kunnen begrijpen en verklaren.
Wetenschappelijke ontdekkingen en
technische vooruitgang hebben onze
wereld onttoverd.

Intussen keert het besef terug dat er
méér is dan wat je met je verstand
kunt uitrekenen, meer dan wat je door
telescopen en microscopen kunt waar-
nemen. Mensen kunnen een religieus
moment beleven wanneer ze na een
zware klim op de top van een berg
staan: wat een uitzicht!

Boeddha

In een plat verklaarde wereld komt zo
weer ruimte voor het mysterieuze, het
transcendente, dat wat ons te boven
gaat. Die aandacht voor het heilige
vertaalt zich in concrete dingen. Bij
het tuincentrum struikel je over de
boeddhabeelden. Je kunt stenen kopen
met genezende krachten tegen reuma
of hooikoorts. Mensen komen weer
graag in gewijde ruimtes waar het

een beetje donker is en
de geur van kaarsen en
wierook je net een beetje
minder nuchter maakt.
Dit artikel zoomt in op
het roepingsvisioen uit
Jesaja 6. Het is een van de
weinige keren in de Bijbel
dat een mensenkind de
HEER te zien krijgt, op
zijn hoogverheven troon.
Johannes Calvijn maakt
in zijn uitleg van Jesaja 6 de mooie
opmerking, dat de onzichtbare God
alleen maar gezien kan worden door-
dat Hij zich aanpast in een gedaante
die wij kunnen waarnemen. Maar in

die gedaante — die niet God zelf is —
krijgen wij dan wel echt te zien wat
God van zichzelf te kennen wil geven.
Calvijn verbindt dat met wat Jesaja 6
zegt over de zes vleugels van de serafs.
Met twee vleugels bedekken ze hun
gezicht: Gods glorie is té stralend om
zomaar met onbedekt gelaat te zien.
Maar door de kiertjes van de vleu-
gels heen zien deze serafs toch Gods
majesteit.

Driemaal heilig

De serafs hebben er hun dagtaak aan
om te roepen: ‘Heilig, heilig, heilig, is
de HEER van de hemelse machten.’
In de geschiedenis van liturgie en
theologie is deze uitroep meegegaan
als het Trishagios: Grieks voor ‘drie-
maal heilig’. Omdat God in heel zijn
wezen de Heilige is, daarom verdient
Hij ook niet anders dan door ons aan-
beden en geprezen te worden.

Velen van ons hebben ooit op catechi-
satie of op school iets geleerd van wat
dat woordje ‘heilig’ betekent: apart
gezet / zonder zonde / toegewijd aan
God. Maar wat betekent het voor God
zelf dat Hij de Heilige is?

Vanuit Jesaja 6 komen drie aspec-

ten naar voren. Allereerst de eigen,
innerlijke heiligheid van God zelf.

In zijn wezen is Hij hoog boven alles
verheven. Het woord ‘heilig’ heeft iets
normatiefs: Hij is helemaal zoals Hij
moet zijn, het gaat om de innerlijke
kwaliteit van zijn wezen. Die norm
kunnen we niet van buitenaf op God
toepassen, alsof wij iets kunnen beden-
ken waaraan God moet voldoen. Het
hoort bij God dat Hij van binnenuit
26 goed is, z6 perfect en zuiver en
waarachtig en mooi, dat Hij daarin
zijn eigen norm is. Gods heiligheid
betekent dat Hij altijd vanuit deze
innerlijke standaard van goedheid en
waarheid optreedt.

Ook dat optreden is onderdeel van
Gods heiligheid. Gods heerlijkheid of
glorie of majesteit is de uitstraling, de

indruk die God maakt, het gewicht dat
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Hij in de schaal legt. Jesaja beschrijft
hoe de zoom van Gods mantel de
tempel vult. Zo enorm is Gods majes-
teit, meer dan beeldvullend: alleen al
het onderste randje van zijn konings-
kleed is genoeg om het hele tempelge-
bouw in beslag te nemen.

Volgend op deze manifestatie naar
buiten toe komt er, als derde, de
erkenning door schepselen: engelen

en mensen. Daar is Gods heiligheid
op uit: dat Hij geprezen zal worden,
en dat door die lofprijzing de engelen
en de mensen zelf ook in de kring van
zijn heiligheid getrokken worden. In
deze aanbidding komt Gods heiligheid
tot haar doel en voltooiing.

Op dit punt ontdekken we verschillen
tussen hoe tegenwoordig over ‘het hei-
lige’ wordt gesproken, en wat de Bijbel
daarvan laat zien. In de ‘nieuwe spiri-
tualiteit’ van vandaag is ‘het heilige’iets
onzijdigs, een onpersoonlijke macht
die je in de wereld tegenkomt en die

je overweldigt. In de Bijbel leren we
‘de Heilige’ kennen: een Persoon. God
die liefde is, die in zichzelf bestaat als
gemeenschap van Vader, Zoon en Hei-
lige Geest. De seraf-engelen in Jesaja 6
roepen het uit: ‘Heilig, heilig, heilig.’
Drie keer heilig, als Vader en als Zoon
en als Heilige Geest. Op zichzelf is dat
bij de uitleg van Jesaja 6 niet hard te
maken. Maar het is niet voor niets dat
het bekende lied dit toch zo aan elkaar
verbindt: ‘Heilig, heilig, heilig, Heer
God almachtig, Drievuldig God die
één in wezen zijt’ (Liedboek 457).

Gezicht

Een tweede verschil: ‘het heilige’ dat
mensen vandaag opnieuw ontdekken
heeft iets willekeurigs. Het is de macht
die ons te groot is, maar die macht
krijgt verder geen kleur. In de Bijbel

is dat anders. God is uniek, Hij past
niet in onze plaatjes en voorstellingen.
Maar dat unieke is verbonden met het
geheel van wie God is. En dus vullen
al die prachtige eigenschappen van
God in wat zijn heiligheid betekent:

Het ‘heilig, heilig, heilig’

van de engelen gaat ook van

onze lippen klinken

almacht en eeuwigheid, wijsheid en
goedheid, oneindige genade en recht-
vaardige toorn.

Een derde verschil betreft de re-

den waarom we huiveren en terug-
schrikken voor ‘het heilige’ of voor

‘de Heilige’. In het religieuze gevoel
van vandaag gaat het om iets dat ons
menszijn overstijgt. Het is ‘te groot’,
het is ‘een mysterie’. In Jesaja 6 ligt dat
anders. Driemaal heilig is de HEER,
en als Jesaja dat hoort en ziet, reageert
hij: “‘Wee mij! Ik moet zwijgen, want ik
ben een mens met onreine lippen.” Het
probleem is niet dat God groot is en ik
klein. Het probleem is dat Hij heilig
en zuiver en goed is, en ik onheilig en
onrein en verkeerd. De serafs roepen
dag en nacht het ‘heilig, heilig, heilig’.
Maar hoe zal een zondig en onrein
mens daarin mogen meedoen?

Gloeiende kool

Veel christenen ervaren deze kloof als
bijna niet te overbruggen. ‘Onze God
is een verterend vuur’ (Heb. 12:29).
Vernietigt zijn heiligheid ons? Het vi-
sioen van Jesaja helpt ons verder. Met
een gloeiende kool van het altaar raakt
een van de engelen de lippen van Jesaja
aan. Het kwaad, de onreinheid die aan
zijn lippen kleeft, wordt weggebrand.
Toch is dat niet het einde: ‘Nu zijn je
lippen gereinigd. Je schuld is geweken,
je zonden zijn tenietgedaan.’

God wil niet onze vernietiging. Zijn
heiligheid is niet de ultieme afwijzing.
Het gloeiende kooltje komt van het
altaar. Dit altaar staat midden in de
tempel, vlakbij het allerheiligste. Op
het altaar wordt het reukoffer gebracht
als symbool van onze toewijding. En
tegelijk wordt er op het altaar verzoe-

ning gedaan voor de schuld van het
volk. Zo bewijst God in Israél zijn
heiligheid.

In het midden staat het altaar. Als
christelijke kerk kunnen we zeggen: in
het midden staat de tafel. Het lichaam
en het bloed van Jezus is het grote
offer waarmee God onze schuld ver-
zoent en onze zonden wegdoet. Het

is de heilige tafel: hier proeven we hoe
diep het God serieus is, hoezeer Hij
het kwaad verafschuwt. De uitroep van
Jesaja ligt op onze lippen: Wee mij,

ik ben onrein! En toch houdt het dan
niet op. De tafel staat in het midden,
en die tafel laat zien hoe ver God gaat
om ons kwaad uit de wereld te helpen.
Leven met God die de Heilige is, kan
alleen daar beginnen: aan de tafel van
de verzoening. Daar begint het dan
ook echt.

Stempel

Als bij Jesaja de lippen zijn schoonge-
brand, komt er ruimte voor toewijding
aan de dienst van God. Eerst voelen
we ons erbuiten staan, als onreine
mensen. Wie ben ik, dat ik hier durf
te komen? Hoe zou mijn mond Géds
woorden spreken? Maar als God
verzoening doet over onze zonden,
gaat zijn heiligheid ook ons in be-
slag nemen. We worden in de kring
getrokken. Zijn innerlijke kwaliteit
van goedheid en wijsheid en liefde

en rechtvaardigheid krijgt steeds
meer ook in ons gestalte. Het ‘heilig,
heilig, heilig’ van de engelen gaat ook
van onze lippen klinken. We hebben
ondervonden hoe heilig de HEER is.
Dat laat je niet meer los. Dat zet een
stempel op ons leven: Heilig, aan de

HEER gewijd. x
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Nieuwe Kerkorde
zet kerken op het
verkeerde been

De schepen liggen op koers en de vaart
zit er goed in. Binnenkort worden ze de-
finitief aan elkaar gekoppeld. Beide be-
manningen worden in elkaar geschoven
en moeten gezamenlijk het schip gaan
runnen. Uiteraard hebben GKv en NGK
elk hun eigen bedrijfscultuur. Er wordt
dus een nieuwe gedragscode ontworpen

om de gang van zaken aan boord geolied

te laten verlopen.

Koers

Van beide kanten is uitgesproken dat de koers zal blijven
uitgaan van de gereformeerde basisprincipes. Oftewel: we
varen geen nieuwe koers, maar trekken de eeuwenoude
koerslijn van de kerk door. Die heeft altijd genavigeerd op het
betrouwbare Woord van God en de gezamenlijke leer stond
hoog in haar vaandel. Met reden: die bijbelse leer vormde de
ruggengraat van haar kerk-zijn. De kerk is immers geboren uit
Jezus Christus en zijn evangelie. Ze bewaart en koestert dat
evangelie daarom als de haar toevertrouwde schat. Dat moet
ze doen in een wereld waarin Satan actief is, waarin dwaalleer
verleidt en verdeeldheid binnen de kerk voortdurend de kop
opsteekt. Haar eenheid wordt altijd aangevochten. Maar in
een wereld vol leugenpropaganda is zij pijler en fundament
van de waarheid. Dat evangelie van Jezus Christus bevat de
heilzame en gezond makende leer. Die bijbelse leer heeft de
kerk omschreven in haar belijdenissen. Daarom vormen ze de
belijdenissen van eenheid: ‘Zo hebben we God en Jezus Chris-
tus leren kennen. Hierin herkennen en vinden we elkaar!

Kompas

Kern van gereformeerd-zijn is daarom altijd geweest: eerbie-
dig en gelovig recht doen aan het geheel van het Woord van
God en zo aan de heerschappij van Jezus Christus over ons
hele leven. Alleen de Bijbel is het betrouwbare kompas, waar-
op we ons richten en waarop we onze keuzes en beslissingen
baseren (vgl. art. 5 NGB). Kenmerkend voor een echte kerk is
dat geschriften of meningen van mensen, een oude vertrouw-
de gewoonte, synodes of een eeuwenoude traditie daarmee
niet op één lijn mogen komen te staan (art. 7 NGB).
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Op de achtergrond daarvan staat het besef dat mensen
feilbare, zondige en ten diepste onbetrouwbare wezens zijn
(Ps. 146:2; Spr. 3:3; Jer. 29:9). Zelfs als je bent ‘wedergeboren’ en
door het geloof in Christus leeft, heb je niet meer dan een eer-
ste begin van gehoorzaamheid. Zo'n begin is een Godswonder
en hoopgevend, maar geef er niet te hoog van op en koester
een gezond wantrouwen. Op de mening of het gevoelen van
mensen moet je niet koersen.

Blikrichting

Tijdens een voorlichtingsbijeenkomst vanuit de Werkgroep
Toekomstige Kerkorde (WTK) werd verteld hoe mooi het was
om bij nadere kennismaking en echt gesprek bij elkaar te
ontdekken: ‘We willen dezelfde Heer dienen. Meteen daarna
volgde een opmerkelijke conclusie: ‘Dan is het ook niet meer
zo van belang hoe je dat in de praktijk precies doet!

Dat klinkt aannemelijk. En toch klopt deze conclusie niet. Je
kunt immers met de beste bedoelingen ook verkeerde dingen
doen of denken.

Een gezindheidsethielk,
uitgaande van goede,
vrome bedoelingen, is
ontoereikend. Ook de

concrete praktijik moet

altijd getoetst worden

Daarom is een gezindheidsethiek, uitgaande van goede,
vrome bedoelingen, ontoereikend. Ook de concrete praktijk
moet altijd getoetst worden. Dat is kenmerkend voor de kerk
van Jezus Christus: ‘We richten ons in alles naar het zuivere
Woord van God en verwerpen alles wat daarmee in strijd is’
(art. 29 NGB). En we ‘aanvaarden alleen wat kan dienen om de
eendracht en eenheid te bevorderen en te bewaren, en allen te
doen blijven bij de gehoorzaamheid aan God’ (art. 32 NGB).
Niet voor niets begint de huidige GKv-Kerkorde 2014 daarmee:
We zijn onderling met elkaar verbonden in het ene geloof,

207

in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift (art. A1.1). Immers:
Christus is het Hoofd, waaronder wij allen staan, daarom
mag niemand over de ander heersen (art. A2.2). Dan volgen
allerlei aanwijzingen over de verkondiging van dat evangelie,
de bediening en vormgeving van de sacramenten, de taak van
oudsten, de gezamenlijke leer en de vertrouwdheid ermee, de
zondagse liturgie, de tuchtoefening, de omgang met kerkelij-
ke besluiten en noem maar op.

Maar de nieuwe kerkorde is niet primair opgezet vanuit ge-
hoorzaamheid aan Jezus Christus, maar ‘van onderaf’, vanuit
de praktijk die zich voordoet en zoals die zich gaandeweg
ontwikkelt (zo de toelichting van de versie-2019). De kerkorde
dient nu vooral - horizontaal! - om de onderlinge omgang en
het recht in de kerken te beschrijven (art. A3.1). Dat is herhaal-
delijk te merken. Heel wat bepalingen zijn pragmatisch en
meegaand getoonzet.

Deze blikrichting van de werkgroep spoort niet met wat we
als kerken belijden. Loop je - zeker in ons RAT-tijdperk van
relatie, acceptatie en tolerantie - niet het risico dat de mense-
lijke, goede bedoelingen maatgevend en doorslaggevend wor-
den, meer dan het willen opsporen en ontdekken van Gods
bedoeling, die Hij in zijn Woord heeft uitgesproken (Rom.
12:2)? En schuilt er achter dit ontwerp niet een te optimistisch
mensbeeld?

Opmerkelijk, en wat mij betreft ook schokkend, is het om te
ontdekken hoezeer de benadering van de WTK aansluit bij de
geest van onze tijd.

Onlangs verscheen een cultuuranalyse van het ‘ik’. De vaak
tegendraadse A. van de Beek schrijft in zijn boek Ego (p. 81-
83) dat Descartes met zijn ‘ik denk, dus ik ben’ een wending
markeert naar de aandacht voor het ‘ik’. Hij vindt het opmer-
kelijk hoe bewegingen in het christendom samen opgaan
met bewegingen in de cultuur. Theologen ontwikkelen hun
filosofie of theologie vaak parallel aan de geest van de tijd. En
daarbij gaat het niet zozeer om expressies van het geloof in
een vorm die zich aanpast aan de cultuur, maar veeleer om
expressies van die cultuur zelf - door mensen die betrokken
zijn bij het christelijk geloof en in die expressies een voortrek-
kersrol spelen.

Dan moet de vraag gesteld worden - en haar stellen is haar
beantwoorden - of deze expressies geen vormen zijn van de
menselijke geest die wel godsdienstig is, maar tegelijk zijn
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eigen vrije weg gaat. Het zijn expressies van het menselijke ik
in de vorm van een christelijk karakter. Van een christendom
dat de kritiek van de kerk van alle eeuwen en van de profe-
ten en apostelen mist, en naadloos past bij de gang van de
menselijke cultuur. Er komen wel elementen uit de christelijke
traditie in voor en teksten uit de Bijbel. Maar die zijn ingebed
in het kader van de ontwikkeling van de menselijke cultuur.
Sinds de zestiende eeuw is dat de ontwikkeling van het men-
selijke ik, dat op dit moment zijn hoogtepunt vindt in disco’s
en muziekfestivals, in evangelische megakerken en opwek-
kingsfestivals. Als men die festivals oecumenisch wil noemen,
dan is dat niet de oecumene van de kerk van alle eeuwen en
plaatsen, maar de oecumene van de moderne globalisering die
ook een godsdienstig gezicht heeft - althans in het christen-
dom. De islam, het hindoeisme en het confucianisme lijken
juist weg te gaan van de globalisering, naar de eigen identiteit.

Wie deze cultuuranalyse loslaat op de uitgangspunten van

de nieuwe kerkorde, ontdekt frappante overeenkomsten. Het
menselijke ik’ verovert zijn plek: het gaat om de goede bedoe-
ling, de welwillende mens moet ruimte krijgen, plaatselijke
kerken mogen meer zelf de dienst uitmaken en het kerkrecht
volgt de praktijk. Maar is het uit de Heilige Geest van Boven
of ademt het meer de menselijke tijdgeest op aarde?

Ruggengraat

Een belangrijke rol in de overwegingen die ten grondslag lig-
gen aan de concept-kerkorde, speelt het begrip katholiciteit. In
de Toelichting aan de synode omschrijft de Werkgroep die als:
‘iedereen is welkom, die van Jezus Christus is.” ‘Wij sluiten niet
buiten, wat door Christus niet buitengesloten wordt.
Opnieuw: het klinkt sympathiek. Zeker in een tijd waarin
‘buitensluiten’ bijna een doodzonde is, heb je de neiging om
ermee in te stemmen. Maar het is een vrij negatieve, en kleur-
en karakterloze omschrijving. En opnieuw ligt de nadruk op
de menselijke subjectiviteit: het welkom en het persoonlijk
geloof.

Als positief begrip duidt ‘katholiciteit’ echter iets anders aan:
katholiek is ruimte geven aan wat de kerk vanuit het gehéél
van het Woord van God - en dus niet vanuit een enkel thema,
een eenzijdige lijn of een paar losse teksten - als openba-

ring gelooft. Katholiciteit richt zich niet op de individuele
mens, maar is een eigenschap van de kérk en oriénteert zich
helemaal op het Woord van God. Het gaat om de universele,

hechte en onlosmakelijke verbinding tussen Jezus Christus,
in het gewaad van zijn Woord, en de heilzame, katholieke
leer. Het is solus Christus, en daarom sola Scriptura én tota
Scriptura. Dat vormt de ruggengraat van een gemeente die
daadwerkelijk katholiek is, ook al komt die misschien samen
in een gebouwtje met golfplaten in Costa Rica.

Het is totaal iets anders dan ‘laat duizend bloemen bloeien’,
‘alles moet kunnen’ of ‘ergens anders doen christenen het
zo, dat is dus ook katholiek’. De ware katholiciteit is niet dat
we allemaal ons eigen geloof en onze eigen praktijk kunnen
hebben, maar dat we de eenheid en eendracht zoeken in de
gehoorzaamheid aan het Woord van God over de volle breed-
te en met elkaar daarbij willen blijven (art. 32 NGB). Heel
wat nieuwe vondsten of eigen meningen zijn daarom vaak
allerminst ‘katholiek’, maar vooral particulier. Hoe goedbe-
doeld ook...

In de omschrijving van de werkgroep wordt de focus dus
versmald en verschoven naar het welkom voor de mens die
van Christus is. Dat werkt door: de gezond makende bijbelse
leer verschuift in de kerkelijke praktijk naar de achtergrond en
vervaagt.

Symptomen

Wie de nieuwe kerkorde en de toelichting doorneemt, komt

heel wat tegen dat vragen oproept:

- 'De kerken leven gehoorzaam uit het Woord van God dat
op schrift gesteld is in de Bijbel’ (A2.1). Maar gehoorzaam

Katholiciteit richt
zich dus niet op de
individuele mens, maar
is een eigenschap van
de kérk en oriénteert
zich helemaal op het

Woord van God
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leven uit is niet hetzelfde als leven in gehoorzaamheid aan
en in overeenstemming met. Het laat ruimte voor selectief
winkelen in de Bijbel. Net als het vervolg van de zin. Die
laat immers ruimte voor de opvatting dat de Bijbel niet
het Woord van God is, maar bevat.

Ambtsdragers hoeven niet meer innerlijk met de leer in te
stemmen, maar moeten zich er wel aan houden, in hun
ambt tenminste. Dat moeten ze beloven (A2.4), maar een
handtekening onder de gezamenlijk leer wordt niet meer
gevraagd. Waarom niet? Ouderlingen moeten vanouds
toch toezien op de verkondiging, de gemeente leiden,
tucht oefenen over leer en leven, en de kerk op vergaderin-
gen vertegenwoordigen?

‘Een geschil over het belijden wordt beoordeeld vanuit

de Bijbel’ (A2.6). Hier verschuift iets heel wezenlijks:
vanouds werd uitgegaan van de gezamenlijk aanvaarde
leer (als norma normata, genormeerde norm, waarbij de
heilige Schrift de norma normans, de normerende norm is).
Degene die er een bezwaar tegen inbracht, had dan ook de
plicht om bewijs aan te voeren voor zijn bezwaar. Die be-
wijslast valt nu weg. Dat maakt niet alleen het gezag van
de gezamenlijke leer kwetsbaarder, maar kan ook zomaar
een kerkenraad in de positie dringen dat die de gezamen-
lijke leer moet ‘verdedigen’. Ten onrechte: de confessie is
een gemeenschappelijk akkoord van samenleven en mag
niet zonder concrete bewijsvoering in de beklaagdenbank
worden gezet.

Altijd behoorde het bij de taak van predikanten en ouder-
lingen om te onderwijzen in de gezonde leer en om in de
gemeente denkwijzen en invloeden te bestrijden die met
de zuivere leer in tegenspraak zijn of die schade doen aan
een heilig leven. Over deze beide taken is in de conceptor-
de niets meer te vinden.

Onduidelijk is of bij de beroepbaarstelling van een predi-
kant een onderzoek noodzakelijk is. Criteria worden niet
genoemd (B4.2).

Ouderlingen hebben als taak het aanmoedigen tot een
leven met de Heer (B14.2). Maar opvallend afwezig is de
bekende tweeslag van ‘leer en leven’.

In de artikelen over de eredienst wordt de samenkomende
gemeente met haar lied, gebed en gaven als eerste ge-
noemd. Daarna pas de verkondiging en sacramentsbedie-
ning. In de huidige orde is de volgorde andersom (GKv-KO
C36). Dat is mooier en principiéler: de zondag is de dag
van onze opgestane Heer. Hij roept samen door middel
van de raad en neemt het Woord. Wij reageren en dienen
Hem met onze liederen en gebeden.

De kerkenraad beslist over de toegang tot het avondmaal
(C6). De confessionele criteria worden niet genoemd, maar
overgelaten aan elke kerkenraad afzonderlijk. Wat heeft
dat tot gevolg?

Sinds jaar en dag kennen we het onderscheid tussen de
schriftuurlijke en de humanistische vorm van verdraag-
zaambheid. Bij de laatste is de mens met zijn vroomheid

en goede bedoelingen uitgangspunt en maatstaf. Schrif-
tuurlijke verdraagzaamheid neemt Gods Woord en de
overeengekomen leer als uitgangspunt. Aan iemand met
afwijkende opvattingen werden drie voorwaarden gesteld
(GKv-KO art. D56): a. bereidheid tot verantwoording; b.
geen propaganda; c. aanwijzingen van de raad opvolgen.
Dit artikel keert wel terug (D4.1), maar de voorwaarde om
geen propaganda te maken vervalt. Oftewel: iemand met
afwijkende meningen mag in de gemeente zijn mening
propageren. Dat maakt een gemeente beinvloedbaar voor
allerlei wind van leer. Gereformeerden hebben de gemeen-
te altijd daartegen in bescherming genomen.

Liturgische formulieren zijn beschikbaar, maar gebruik
ervan staat kennelijk vrij. Wat betekent dat voor de litur-
gische praktijk en het onderwijs over onder andere ambt,
sacramenten en huwelijk? Liturgische bezwaren tegen een
lang en talig formulier vind ik begrijpelijk en terecht, maar
tegelijk zal de gemeente blijvend inhoudelijk onderwezen
dienen te worden. En hoe behoud je eeuwenoude liturgi-
sche elementen en gebeden bij doop en avondmaal?

De samenkomende
gemeente met haar lied,
gebed en gaven wordt als
eerste genoemd. Daarna
pas de verkondiging en
sacramentsbediening.
In de huidige orde is de

volgorde andersom
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Al met al versmalt het toezicht op leven én leer tot (een
voornemen tot) een leven met de Heer. Dat is persoonlijk

en aansprekend, maar niet hetzelfde als wat gereformeerd
kerk-zijn vanouds inhield en wat ons als kerken en kerkleden
samenbindt en verenigt. De leer wordt zomaar ondergeschikt
aan de persoonlijke band met de Heer en iemands oprechte
goede bedoelingen.

Koerswijziging

Hoe kan een zich gereformeerd noemende synode dit op de
tafels van de kerken leggen? Deze nieuwe orde wordt ge-
presenteerd als een werkelijk gereformeerde orde, maar er
mankeren heel wat wezenlijke elementen. Onder de druk
van deze naderende fusie wordt blijkbaar alles vloeibaar. De
kerkelijke eenheid in liturgie en tucht verdwijnt, het verbin-
dingsformulier wordt minder stringent, de verplichting om
het te ondertekenen wordt beperkt tot degenen die geroepen
zijn tot verkondiging, de leerdienst verdwijnt. De schriftuur-
lijke verdraagzaamheid moet wijken voor de humanistische
variant en de plaatselijke praktijk moet kunnen groeien en
bloeien. Feitelijk wordt het independentistische kerkmodel
ingevoerd; iets waartegen gereformeerden en vrijgemaakten
zich sinds de jaren zestig altijd verzet hebben, omdat het in de
kern niet gereformeerd is. Een kerkverband is immers wel wat
meer dan een platform van vrije kerken (zo Toelichting 2019).
Kortom: er treedt een fundamentele koerswijziging op, waar-
na de koers richting een wezenlijk andere kerk gaat. Daarbij
gaan de nodige gereformeerde basisprincipes overboord

om ruimte te maken voor diverse vanouds ongereformeerde
beginselen - anders dan het besluit tot eenwording in 2017
bedoelde en beloofde. Deze nieuwe orde vaart niet meer
alleen op de gezond makende bijbelse leer, maar ook op de
gegroeide praktijk en de goede bedoelingen van de gelovige
mens. En daarmee zet ze de kerken op het verkeerde been. K

De leer wordt
ondergeschikt aan
de persoonlijke band
met de Heer en

iemands oprechte

goede bedoelingen
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Wie zondigt,

viert een vorm van
vrijheid die je juist
berooft van echte

vrijheid

TEKST
RUFUS

COLUMN UL

BEELD
HENK
BOOMSTRA

BEVRIJDING

De waarheid is het eerste slachtoffer
van de oorlog. Dat zien en horen we
ook bijna dagelijks in het nieuws over
de oorlog in Oekraine. Dictator Poetin
maakt systematisch gebruik van de
leugen. Hij draait de waarheid om en
beschuldigt zijn tegenstanders van de
gruwelen waarvoor hij zelf verantwoor-
delijk is. Door een stevige greep op de
staatsmedia weet hij zijn volk te overtui-
gen dat hij slechts handelt als bevrijder
en redder.

In het Westen doorzien we zoiets
natuurlijk ogenblikkelijk. Wij kunnen
het in veel gevallen zelfs voorspellen.
Maar dat betekent niet dat het Westen
daarom zelf de waarheid exclusief in
bezit heeft. Ook in het Westen wor-

den leugens verspreid. In naam van de
vrijheid. Zo zou bijvoorbeeld autonomie
(volledige zelfbeschikking) het ultieme
bewijs zijn van een vorm van vrijheid die
als kostbare schat verdedigd moet wor-
den. Niet alleen tegen de agressie van
Poetin, maar ook tegen conservatieve
en christelijke krachten die erop durven
wijzen dat ook in het Westen gekoester-
de en omarmde leugens talloze slacht-
offers maken.

De slavernij uit het verleden vormt

een inktzwarte vlek op het blazoen

van het vrije Westen. Die vlek is echter
veel zwarter dan wij denken en voelen.
Want, zo wordt gesteld door de kritische
rassentheorie (CRT), iedereen met een
witte huidskleur is niet alleen mede-
schuldig aan de ellende van vroegere
slaven, maar ook aan die van hun nako-
melingen vandaag. Schaam je daarom
diep, witte mensen!

Maar met deze ideologie wordt de
aandacht afgeleid van een veel pijnlij-
ker waarheid: in het vrije Westen barst
het nog steeds van de slaven! Je kunt

in de politiek en maatschappij wel het

evangelie van de totale vrijheid verkon-
digen, maar hoe vrij is iemand (zwart of
wit), die onder de armoedegrens leeft?
Juist daar komen verslavingen veelvul-
dig voor. En hoe vrij kun je over je eigen
leven beschikken als je verslaafd bent
aan pijnstillers, drugs of porno? Ook kun
je zo verslaafd zijn aan geld en goed, dat
je er geen moeite mee hebt grof te ver-
dienen aan de oorlog of aan de ellende
van anderen. Is dat vrijheid? Hoeveel
mensen zijn door hun geloof in de
leugen van die totale vrijheid terechtge-
komen in een web van leugens? Mensen
die vrije seks verdedigen alsof hun leven
ervan afhangt, maar die weigeren een
abortus te zien als het gewelddadig
beéindigen van menselijk leven. Na-
tuurlijk: je kunt abortus verkopen als
een mensenrecht (wat het niet is!) of als
gezondheidszorg (wat het ook niet is!),
maar vruchten van de leugen smaken
alleen aanvankelijk zoet. Ze brengen je
namelijk, ondanks grote woorden over
vrijheid, in een slopende slavernij.

Afgelopen mei vierden we onze bevrij-
ding van het leugenachtige nationaalso-
cialisme. Hopelijk mag ook Oekraine
eens weer in die vrijheid delen. Maar
het front van de oorlog tussen waarheid
en leugen ligt niet ergens in het oosten.
Dat front ligt pal voor ons. De Here Je-
zus zegt in verband met vrijheid: ‘Waar-
achtig(!), Ik verzeker jullie: iedereen die
zondigt is een slaaf van de zonde. Wie
zondigt, viert een vorm van vrijheid

die je juist berooft van echte vrijheid.
Westerse ideeén over totale vrijheid zijn
daarom niet anders dan mooi verpakte
leugens die slechts slachtoffers ma-
ken. Maar, zegt Degene die zichzelf de
Waarheid noemt, tegen alle mensen die
bij zijn Woord blijven: ‘Jullie zullen de
waarheid kennen, en de waarheid zal je
bevrijden’ (Joh. 8:30-36). K
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1 Ambten in de apostolische kerk,
Kok, Kampen, 1984, p. 112-114.

TEKST

THEMA R

BEELD
WEERACHAT

Er is nogal wat te doen over de vrouwen uit 1 Timoteiis
3:11. Het vers lijkt een zwerfkei. Eerst heeft Paulus het
over de diakenen, dan verschijnen hier ineens vrouwen
ten tonele (‘.. ook zij moeten zich waardig gedragen, ze
mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles
betrouwbaar zijn’), en daarna gaat hij weer verder over
de diakenen. Op wie doelt Paulus? Op de vrouwen van
de diakenen, of op andere vrouwen? Als dat laatste het
geval is, krijg je op zijn minst de indruk dat dat dan ook
ambtsdragers zijn, op één lijn met de oudsten en de

diakenen. Vrouwelijke ambtsdragers dus.

CHATROOPAMAI

n deze richting denkt ook

J. van Bruggen.! Hij merkt op,
dat het bezittelijke voornaam-
woord ‘hun’dat in de NBG
’51 was toegevoegd, niet in de
grondtekst staat. Dat sugge-
reert eerder een nieuwe cate-
gorie, dan dat het de vrouwen
van de diakenen zouden zijn.
Want in dat geval zou je dat bezitte-
lijk voornaamwoord wel verwachten.
Daar heeft Van Bruggen natuurlijk wel
een punt. Maar niet iedereen acht dat
doorslaggevend, zoals hij zelf ook al
opmerkt. Immers: in vers 12 gaat het
weer over de diakenen. Toch betoogt
hij dat het gaat over vrouwen die een
taak hadden in de gemeente, ook als
het de vrouwen van de diakenen zou-
den zijn. Ze krijgen van Paulus immers
een ‘zelfstandige’ introductie.

Intussen denkt Van Bruggen nog dat
de diakenen in 1 Timotelis 3 te ver-
gelijken zijn met onze diakenen, ook
al is niet te bepalen wat hun taak is.
Vanwege Paulus’ opmerking dat ze niet
hebzuchtig mogen zijn, denken veel
exegeten en anderen die zich met het
diakenambt beziggehouden hebben
(Graafland, Trimp e.a.) in de richting
van iets met gelden, met ondersteu-
ning, en vandaar: barmhartigheid.
Maar het is de vraag of dit juist is.
Want ook bij de oudsten staat een op-
merking die met geld te maken heeft.

(Verleend) gezag

Over wat een diakonos is, is de laatste
decennia een discussie ontstaan, mede
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omdat (delen van) de Rooms-Katho-
licke Kerk en bijvoorbeeld de Evange-
lische Kirche Deutschland sterk gin-
gen inzetten op diaconaat als kenmerk
van de kerk. Een van de eersten die

de knuppel in het hoenderhok gooide,
was de Australische rooms-katholieke
exegeet Collins.” Hij noemt de diako-
noi ‘ambassadors’. Hij betoogt dat ze
gezag hebben en zeker geen dienende
rol hadden. Een draai van ongeveer
180 graden. Dat gaf nogal wat com-
motie en discussie. Begrijpelijk, want
het gaat nogal ergens over. Maar heeft
hij gelijk?

De handschoen is opgepakt door
Anni Hentschel, die in 2005 op het
onderwerp promoveerde. Een verbe-
terde en iets uitgebreide versie van
haar proefschrift verscheen in 2007.
Zij was de eerste die het hele Griekse
taalveld onderzocht op het voorko-
men van het woord ‘diakonos’. Uit
haar onderzoek concludeert ze dat

het woord niet in alle gevallen precies
hetzelfde aanduidt, maar wel altijd
een gezagscomponent heeft. Een
diakonos handelt bovendien niet op
eigen initiatief, maar heeft daartoe een
opdracht gekregen. Collins’ aanduiding
als ‘ambassador’ mag dan te eenzijdig
zijn, een kernpunt had hij wel degelijk
te pakken.

Ook in het Nieuwe Testament is ‘dia-
konos’ als regel verbonden met een ge-
zagsrelatie. Maar dat is wel een gezag
dat verleend is door iemand die zelf
op zijn beurt ook weer bevoegd is om
dat te geven. Verleend gezag, maar wel
gezag. Zo herstelt Paulus zijn gezag
door erop te wijzen dat hij diakonos is
van het evangelie. Ik ben diakonos, en
daarom heb ik gezag.

Het woord is ook bijna altijd ver-
bonden met het overbrengen van een
boodschap, meestal het evangelie. Iets
als ‘dienstbaarheid’in de zin van barm-
hartigheid blijkt vreemd te zijn aan het
gebruik in het Nieuwe Testament.

Invulling

Intussen moeten we wel blijven be-
denken dat de invulling van het woord
‘diakonos’van tekst tot tekst verschilt.
Vaak is sprake van een eenmalige op-
dracht, zelden van iets als een functie.
Z.0 kunnen we in Romeinen 16:2
denken aan een opdracht die Febe
krijgt van de gemeente te Kenchreeén
om Paulus’ brief naar Rome te brengen
en die zo nodig toe te lichten. (En
wellicht kreeg ze nog een opdracht, die
wij niet kennen.)

Alleen in Filippenzen 1:1 en in 1 Ti-
motets 3 is er sprake van een vast
college van mensen die ‘diakonoi’ zijn.
Alleen in deze twee gemeenten zou je
dus kunnen spreken van een ‘diaken-
ambt’. Omdat het woord vrijwel altijd
verband houdt met het overbrengen
van een boodschap, komt Hentschel
tot de overtuiging dat het in Filip-
penzen 1:1 en in 1 Timoteis 3 niet
gaat over wat wij diakenen noemen,
maar om mensen die je evangelist zou
kunnen noemen. Waar de oudsten
een taak naar binnen hebben, heb-
ben de diakonoi vooral een taak naar
buiten. Ze zijn evangelieverkondigers,
maar wel blijvend verbonden aan een
plaatselijke gemeente. En ook daaruit
gerekruteerd.

Past dat bij de tekst in 1 Timotets 3?
Dat lijkt me wel. Sterker nog: het geeft
mijns inziens een oplossing voor een
paar exegetische knelpunten.

Geld

In 1 Timotetis 3 wordt expliciet ver-
meld dat de diakenen niet hebzuchtig
mogen zijn (vs. 8). Vaak wordt daaruit
afgeleid dat hun werk iets met geld
en met armenzorg te maken gehad

moet hebben. Maar als zo'n verwijzing
naar geld inderdaad iets zegt over de
inhoud van hun taak en zou aange-
ven dat armenzorg in het vizier moet
komen, dan moet dat ook gelden voor
de oudsten. Want ook tegen hen wordt
gezegd dat ze niet geldzuchtig mo-
gen zijn (vs. 3). Merkwaardig genoeg
trekt niemand de conclusie dat zij zich
met armenzorg moeten bezighouden.
Waarom dan wel bij de diakonoi?

Anderzijds, wanneer je, zoals Hent-
schel, voor de diakonoi meer een
verkondigende taak ziet (ongeveer: de
huidige predikanten), rijst uiteraard de
vraag waarom dan van de oudsten wel
wordt gevraagd dat ze een goede leraar
zijn (vs. 2) en van de diakonoi niet?
En waarom wordt bij beide ambten

geldzucht/hebzucht vermeld?

Als diakonoi verkondigers zijn, is het
een open deur om te vermelden dat

ze goede leraars moeten zijn. Als ze
dat niet zijn, dan kunnen ze hun taak
eenvoudig niet uitvoeren. Vermelden
dat diakonoi een boodschap moeten
kunnen overbrengen, is overbodig
wanneer je hen beschouwt als. .. juist:
overbrengers van boodschappen — in
dit geval zelfs de goede boodschap.
Voor oudsten ligt dat anders: hun taak
is niet primair het overbrengen van de
Boodschap, zij hebben andere taken.
Maar om hun werk — de gemeente be-
waren bij het Woord — goed te kunnen
doen, moeten ze wel kunnen verwoor-
den wat dat Woord dan inhoudt: ze
moeten didaktikon zijn, in staat zijn
om uit te leggen, om te onderwijzen
(zo terecht NBG ’51). Niet noodza-
kelijk op bijeenkomsten, maar wel

in een-op-eengesprekken. De NBV
zet een beetje op het verkeerde been
door te vertalen met het woord /eraar,
dat heeft bij ons de associatie van het
kunnen optreden voor een groep. Maar
dat staat er niet.
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Bewoordingen

Dat bij beide ambten geld een rol
speelt, is ook zo raar niet. Maar het is
nuttig om aandacht te schenken aan
de precieze bewoordingen, hoewel de
commentaren dat doorgaans niet doen
(zelfs niet de uitgebreide commentaar
van Oberlinner?).

Van de oudsten wordt gezegd dat

ze afilarguros moeten zijn. Het
Grieks-Engelse lexicon Liddell &
Scott (LS) vertaalt dit vrij neutraal
als: not loving money, ‘simpelweg’ te
verstaan als niet gierig. Met andere
woorden: de oudsten moeten, ook ten
aanzien van de omgang met geld, het
goede voorbeeld geven. (De hele lijst
met vereisten voor de oudsten lijkt op
de lijsten met vereisten voor goed bur-
gerschap die ook buiten de christelijke
gemeente in omloop waren.’)

Bij de diakonoi staat iets anders. Die
mogen niet aischrukerdeis zijn. Dat is
een sterkere uitdrukking. LS vertaalt:
sordidly greedy of gain. Ze mogen niet
op winstbejag uit zijn, zoals de NBG
’51 (die ook ten aanzien van deze twee
woorden te prefereren is boven de
NBYV) terecht vertaalt. Waarom hier
die sterkere uitdrukking? Een aanwij-
zing kunnen we volgens mij vinden in
2 Korintiérs 11:7. Daar vraagt Paulus:
‘Of heb ik soms een misdaad begaan
door u zonder enige vergoeding Gods
evangelie te verkondigen?’ De ach-
tergrond daarvan is dat er in die tijd
vele (heidense) predikers rondreisden
die voor hun prediking geld vroegen,
vaak veel geld. Oftewel: broodpredi-
kers. Ook toen gold nogal eens: hoe
duurder hoe beter (kennelijk). Als
iemand geen of weinig geld vroeg, kon
de boodschap niet veel zaaks zijn.

Die predikers waren dus uit op winst-
bejag. En juist dat mogen de diakonoi
niet doen. Van die praktijken moeten

de diakonoi zich verre houden. Van
het evangelie leven? Prima. Daar heb-
ben ze recht op (vgl. 1 Kor. 9). Maar
niet om er zelf rijk van te worden. Zo
bezien past die sterke uitdrukking juist
goed als we diakonoi als predikers
beschouwen. Het gaat bij het evangelie
om de inhoud, niet om de verpakking
door dure predikers. (En wie denkt

er nu niet aan vele ‘succesvolle’ vooral
Amerikaanse en Afrikaanse predikers
met eigen privéjets etc.?) Ook al gaat
het in 1 Timoteiis 3 niet om rond-
reizende predikers, maar om ambts-
dragers die aan een lokale gemeente
verbonden zijn, de eisen die aan hen
gesteld moeten worden, veranderen
daar niet van.

De vrouwen

Intussen: werpt dit ook licht op de
vraag of de vrouwen in 1 Timoteiis
3:11 nu de vrouwen van de diakonoi
zijn of juist een aparte groep? Het
past heel goed in het verband om ze
te beschouwen als de vrouwen van

de diakonoi. Immers: als die diak-
onoi naar buiten toe het evangelie
verkondigen, wordt aan de kracht
van hun boodschap sterk atbreuk
gedaan wanneer hun vrouwen (als

ze die hebben) zich niet als goede
christinnen gedragen. Die vrouwen
hebben geen ambt, daarom kan de
lijst met vereisten ook kort zijn. Het
is ook logisch dat ze zo midden in de
lijst met vereisten voor de diakonoi
genoemd worden: hun gedrag behoort
simpelweg tot de vereisten waaraan
de diakonoi moeten voldoen, wil hun
boodschap geloofwaardig overkomen.
Binnen de gemeente kun je eventueel
het gedrag van een vrouw waarop wat
aan te merken is, nog wel uitleggen
(of dragen), buiten de gemeente is die
mogelijkheid er doorgaans niet.

Dus: nee, geen vrouwelijke ambtsdra-
gers in 1 Timoteis 3:11. En evenmin
deelname van de vrouwen aan het
ambtswerk van de ‘diakonoi’.

Epiloog

Dat voor de geloofwaardigheid van

de boodschapper de ‘omgeving’ van
belang is, is niet uniek, dat vinden we
ook in Johannes 20. Tomas mocht

niet blijven twijfelen. Dat zou afbreuk
doen aan de geloofwaardigheid van het
getuigenis van de apostelen. Boven-
dien: je kunt alleen getuige zijn van
iets als je dat met eigen oren gehoord
en met eigen ogen gezien hebt.® Het is
dan ook geen ongeloof van Tomas. Hij
zegt terecht dat hij Jezus zelf gezien
moet hebben.

Toegepast op het heden: als je een
predikant beroept voor missionaire
dienst, beroep je weliswaar alleen de
predikant, maar het gedrag van zijn
vrouw doet er wel degelijk toe. K
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als onderzoeker aan de TU Delft. Hij houdt zich
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/ Der zweite Timotheusbrief, Herder, Freiburg
im Breisgau, 1994, Sonderausgabe 2002.

5 Oberlinner gaat daar wel uitvoerig op in.
Ook Miryam Klinker-De Klerck wijst er
regelmatig op in haar proefschrift Herderlijke
regel of inburgeringscursus?, Boekencentrum
Academic, Zoetermeer, 2013.

6 Zie het proefschrift van Dr. R. Schippers,
Getuigen van Jezus Christus in het Nieuwe
Testament, Wever, Franeker, 1938.
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Uitleg van een bijbelgedeelte

‘Kwelling en
benauwdheid wacht
elke mens die het
kwade bedrijft, de
Jood in de eerste
plaats, maar ook de
Griek; heerlijkheid,
eer en vrede wacht een
ieder die het goede
doet, de Jood in de
eerste plaats, maar
ook de Griek. Want God
kent geen aanzien des
persoons.’
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Gelijk denken met God

Bij God zijn alle mensen gelijk-
waardig. Dat Hij geen aanzien
des persoons kent, bleek al toen
de apostel Petrus in Caesarea
het evangelie verkondigde ten
huize van de Romein Cornelius.
Door te geloven in Jezus Chris-
tus ontvingen niet-Joden net zo
goed de Heilige Geest als Joden
(Hand. 10). Ziedaar de gelijk-
heidsregel van het koninkrijk.
Wij worden uitgedaagd dezelfde
lijn te volgen in onze omgang
met medemensen. Een veran-
dering van denken is nodig, niet
langer in termen van ongelijk-
heid: wie heeft meer en wie min-
der; wie is beter en wie slechter;
wie staat hoger en wie lager. Hoe
kunnen we in plaats daarvan
Gods gelijkheidsregel toepassen,
oftewel gelijk denken met God?

Per brief naar Rome

Paulus was bij uitstek de apostel voor
de niet-Joodse volken. Toch begon hij
op zijn missionaire reizen altijd bij de
plaatselijke synagoge. Bijna twintig
jaar na de ontmoeting tussen Petrus en
Cornelius schrijft Paulus een brief aan
de christenen in Rome. Zelf verblijft hij
dan, tijdens zijn derde zendingsreis, bij
de door hem gestichte gemeente in Ko-
rinte. Naar Rome had de apostel tot zijn
spijt nog niet kunnen gaan - anderen
hadden daar het evangelie gebracht.
Rome was de hoofdstad van het Ro-
meinse rijk, waar het heidendom welig

scheidslijn trekt. Niet langer tussen
Joden en niet-Joden, maar tussen
degenen die (door het geloof) het goede
nastreven en degenen die het kwade
doen. Aan de ene kant van de lijn wacht
kwelling en benauwdheid, aan de an-
dere kant heerlijkheid, eer en vrede; en
dat zonder aanzien des persoons, want
daarvan is bij de enige ware God geen
sprake. Heilshistorisch gezien bestaat
er wel onderscheid: ‘eerst de Jood en
66k de Griek’ (Rom. 1:16). Maar terwijl
JHWH uit liefde voor Israél prioriteit
blijft geven aan het Joodse volk, kunnen
dankzij Jezus Christus ook niet-Joden
volwaardig deel uitmaken van de chris-
telijke geloofsgemeenschap.

Dankzij Jezus Christus kunnen
ook niet-Joden volwaardig
deel unitmaken van

de christelijke
geloofsgemeenschap

tierde. Tegelijkertijd bevond zich in de
stad een invloedrijke Joodse gemeen-
schap. De Romeinse christenen, zowel
bekeerde heidenen als messiasbelijden-
de Joden, vormden kleine huiskerken.

In zijn brief laat Paulus zien dat het
evangelie van Jezus Christus een nieuwe

Goed, slecht en goed nieuws

Tot zover het goede nieuws. Maar Pau-
lus heeft ook slecht nieuws. Het motief
‘geen aanzien des persoons’ houdt ver-
band met onpartijdige rechtspraak. Niet
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alleen heidenen wacht Gods oordeel
vanwege hun afgoderij, ook Joden die
zich niet houden aan de Thora zullen
erdoor getroffen worden. Geen mens is
rechtvaardig, de hele wereld staat schul-
dig voor God (Rom. 3:9-20). Bij het eind-
gericht staan Joden en niet-Joden gelijk,
want God meet nooit met twee maten.
En dan is er toch weer goed nieuws.
‘Geen aanzien des persoons’ geldt niet
alleen voor het oordeel. ‘God schenkt
vrijspraak op grond van geloof in Jezus
Christus, aan allen die geloven. En er is
geen onderscheid’ (Rom. 3:22). Verderop
in zijn brief zegt Paulus het nog een

dezelfde Heer in de hemel hebben als

u, en dat Hij geen aanzien des persoons
kent’ (Ef. 6:9, eigen vertaling). En aan de
Kolossenzen: ‘Maar wie onrecht doet,
zal het gedane onrecht terugkrijgen: van
aanzien des persoons is geen sprake’
(Kol. 3:25, eigen vertaling).

In de Grieks-Romeinse wereld was sla-
vernij economisch essentieel en maat-
schappelijk aanvaard. Slaven waren
goedkope arbeidskrachten, omdat zij

en hun kinderen meestal levenslang in
eigendom bleven. Een slaaf gold niet als
mens maar als dier of ding, een werk-
tuig waarmee de eigenaar kon doen wat

Gods gelijkheidsregel werkt twee
kanten op: oordeel én vrijspraak.
Dankzij de Heer is er
vrijspraalk!

keer, aansluitend bij Petrus in Caesarea:
‘En er is geen onderscheid tussen Joden
en andere volken, want ze hebben allen
dezelfde Heer’ (Rom. 10:12a; Hand. 10:
34-36). Voor Paulus is dit geen theorie,
maar de ervaringswerkelijkheid van de
Geest. Gods gelijkheidsregel werkt twee
kanten op: oordeel én vrijspraak. Dank-
zij de Heer is er vrijspraak!

Slavernij

Paulus werkt Gods gelijkheidsregel uit
voor de relatie tussen slavenhouders en
hun slaven. Aan de Efeziérs schrijft hij:
‘En u, slavenhouders, behandel hen [uw
slaven] op dezelfde manier. Laat dreige-
menten achterwege, in het besef dat zij

hij wilde. Naar schatting was in ltalié
een op de drie mensen slaaf en in het
Romeinse rijk als geheel een op de vijf.
Slavernij was destijds echter — anders
dan in het koloniale verleden - niet

op ras of huidskleur gebaseerd. Ook
Romeinen konden zichzelf verkopen om
schulden af te betalen of een beter leven
te krijgen. Sommige slaven waren der-
mate hoog ontwikkeld, dat ze werkten
als administrateur, kok of onderwijzer.
Een slaaf kon zich met zelf verdiend
geld vrijkopen en het Romeinse burger-
schap verwerven. Alleen waren slaven
qua leefomstandigheden totaal afhan-
kelijk van hun eigenaar.

Wanneer Paulus zichzelf aan het begin
van zijn brieven ‘slaaf van Christus’
noemt, is dat meer dan beeldspraak:

hij weet zich het eigendom van de

Heer. Opmerkelijk genoeg introduceert
Paulus zich juist in Efeziérs en Kolossen-
zen niet als slaaf maar als ‘apostel van
Christus Jezus'.

Gelijkheidsprincipe

Op zijn missionaire reizen zal Pau-

lus heel wat slavenhouders en slaven
tegengekomen zijn. De brief aan
Filemon (waarschijnlijk woonde hij in
Kolosse) getuigt daarvan. Wat betekent
gelijk denken met God, wanneer de
pater familias een christen is en slaven
houdt die ook christen zijn? Joodse en
Grieks-Romeinse filosofen dachten
vanuit een algemeen gelijkheidsprincipe
kritisch: slavernij doet afbreuk aan de
gelijkwaardigheid van mensen. Paulus
sluit zich bij die gedachte aan, maar met
een eigen - juridisch gekleurde - mo-
tivatie. leder mens is een schepsel van
God en zal voor de hemelse rechtbank
verantwoording moeten afleggen. Zowel
aan het begin als aan het eind van hun
leven staan slaven en slavenhouders
gelijk. In de tussentijd hebben zij één

en dezelfde Heer. Voor beide groepen

in de gemeente heeft Paulus dan ook
dezelfde boodschap: ‘Er is [bij Hem]
geen aanzien des persoons. Door het
geloof zijn slaven en hun eigenaars het
eigendom geworden van dezelfde Heer
en Meester.

Paulus had de Kolossenzen opgeroepen
zich te richten op wat boven is (Kol. z:
1-2). Juist voor de slaven onder hen geldt
daarom: Kijk omhoog, naar Christus, die
in de hemel troont. Dan kun je je werk
met welwillendheid doen, aldus Efeziérs
6:7. Wie op Christus ziet, hoeft geen
mensen naar de ogen te zien om bij hen
in de gunst te komen. Ogendienst, staat
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er letterlijk, dat is aanzien des persoons
in de vorm van kruiperigheid (Ef. 6:6;
Kol. 3:22).

Doe gehoorzaam je werk, alsof het voor
de Heer is en niet voor mensen, advi-
seert de apostel (vgl. 1 Tim. 6:1-2; Tit. 2:
9-10). Gedraag je als slaven van Christus,
die van harte doen wat God wil. Gods
Zoon gaat alle aardse meesters te boven
(vgl. 1 Petr. 2:18-20). Bij Hem in de hemel
ligt ook het loon klaar voor alle arbeid
die je onbetaald moet verrichten. En be-
denk dat iemand die jou onrechtvaardig
behandelt, daarvoor zal boeten. Het jou
aangedane onrecht heeft op de lange
termijn een boemerangeffect. Onze
hemelse Heer zet uiteindelijk alles recht,
zonder aanzien des persoons.

Voor de slavenhouders onder zijn lezers
heeft Paulus een aparte instructie. Hij
dringt er niet op aan dat zij hun slaven
vrijlaten, maar wel dat zij hen als mens
behandelen - met dezelfde christelijke
welwillendheid die hij vlak daarvoor de
slaven onder zijn lezers had aanbevolen.
Gebruik geen verbaal geweld. U hebt
66k een Heer die boven u staat. Hij zal
het goede wat gedaan wordt belonen,
zowel bij slaven als bij vrije mensen,
zonder onderscheid.

In Kolossenzen 4:1 spreekt Paulus over
‘recht en billijkheid’. De term ‘billijkheid’
is de vertaling van het Griekse isotés,
essentieel voor het algemene gelijk-
heidsprincipe in de oudheid. Daarom
zou je Paulus’ uitspraak zo kunnen
weergeven: ‘Slavenhouders, geef uw
slaven waar ze recht op hebben en
daarmee gelijkheid, in het besef dat ook
u een meester hebt: in de hemel’ Met
andere woorden: slaven hebben recht
op een financiéle vergoeding, zodat zij
wat kunnen sparen en op termijn zich-
zelf vrijkopen. Op die manier verschaft u
ze gelijkheid.*

Humanisering

Als latere bijbellezers weten wij dat de
humanisering die Paulus bepleitte, in
lijn ligt met morele waarden die tot af-
schaffing van de slavernij zouden leiden
- helaas pas na vele eeuwen. Hoewel,
afschaffing? Nog steeds komen in onze
wereld allerlei vormen van slavernij
voor. Denk aan uitbuiting die mensen

Door het geloof zijn
slaven en hun eigenaars
het eigendom
geworden van
dezelide Heer en
Meester

gevangenhoudt in armoede en slechte
leefomstandigheden. Niet voor niets is
tegenwoordig ‘100 % slaafvrije choco-
lade’ te koop. Daarbij komt nog slaver-
nij in de criminele sfeer, bijvoorbeeld
vrouwenhandel.

Gods gelijkheidsregel blijft dus actueel,
zowel in arbeidsverhoudingen als in
andere intermenselijke relaties. Den-
ken leidt tot doen. Stel je niet slaafs op
tegenover een leidinggevende, alsof je
minder waard bent. Behandel werkne-
mers met respect, niet vanuit de hoogte.
Zie geen mens naar de ogen. Beschouw
iemand anders niet als een object dat je
kunt opzijschuiven of negeren. Gun me-
demensen die zich elders in de wereld
afbeulen om onze spullen en voedsel te
produceren een eerlijk loon. Pas wan-
neer we gelijk denken met God, kunnen
we elkaar recht in de ogen kijken. K

Ontleend aan John van Eck,
Kolossenzen en Filemon. Weerbaar-
heid en recht (CNT; Kampen, Kok,
2013?), p. 207-211. Vgl. 1 Kor. 7:21.
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Een verrukkelijk meesterwerk

De Noorse auteur en Nijlexpert Terje Tvedt, hoogleraar in
Bergen, schreef een biografie van de Nijl, de langste rivier van
de wereld. Hij startte zijn reis door vijfduizend jaar geschiedenis
in Palestrina, een kleine stad even ten oosten van Rome,

die een beroemd Nijlmozaiek herbergt. Dit kunstwerk, dat
dateert van eind tweede eeuw voor Christus, herinnert aan een
verleden waarin priesters in fraaie tempels langs de rivier haar
aanbaden als een belangrijke godin. In de ontstaanstijd van

de rijke siervloer verspreidde de Nijl- of Isiscultus zich naar de

Griekse en Romeinse wereld. In Egypte zelf ging de verering van
Detail Nijlmozaiek de Nijl en haar goden door tot ver in het christelijke tijdperk.

Haar geheimen bleven de mensen boeien.
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aar kwam al dat water vandaan dat elke zomer de
brandende woestijn veranderde in uiterst vrucht-
baar land? Stroomde het rechtstreeks uit het pa-
radijs of kwam het uit de onderwereld? ‘Niemand
kende de bron van al dat water, alleen van Godswege.’
Wie de geschiedenis van de Nijl in kaart wil brengen, komt
ze allemaal tegen: Europese geografen, ontdekkingsreizi-
gers, hydrologen (kenners van de waterhuishouding), kolo-
niale veroveringen en moderne wetenschap. Wat zijn er een
namen verbonden aan deze langste rivier ter wereld: Jozet
en Mozes, Alexander de Grote, Julius Caesar en Cleopatra,
kruisvaarders, Napoleon, Stanley en Livingstone, Churchill
en Nasser. Ook namen van allerlei volken: Perzen, Grieken
en Romeinen, Fatamiden, Mammelukken, Ottomanen. De
Britten en de Duitsers hebben er gevochten.

Tvedt schreef dit geschiedenisboek én reisverhaal in dezelf-
de traditie als de makers van het mozaiek van Palestrina: de
Europese fascinatie voor de rol en de betekenis van de Nijl.
Het werk is tegelijkertijd een studie van de hydropolitiek
(wat betekent de rivier voor de politieke verhoudingen?)

en een soort biografie van een levensader die bijna een half
miljard mensen verbindt en die geen van de landen die
vandaag de dag de rivier delen, kan missen.

Tvedt bouwt zijn boek op als een reis over de rivier, van

de monding tot aan de bron. Onderweg ernaartoe vertelt
hij dat de Nijl meer dan 6800 km lang is, een neerslag-
gebied beslaat van ca. drie miljoen vierkante kilometer en
een stroomgebied heeft in elf landen. Geen enkele rivier
stroomt zo lang door een woestijnlandschap zonder aanvoer
van andere rivieren te krijgen. De zogenaamde Witte Nijl
en Blauwe Nijl vloeien samen in Khartoem, de hoofd-

stad van Soedan. Het Albertmeer en het Victoriameer in
Centraal Afrika zijn de natuurlijke reservoirs van de Witte
Nijl. Al reizend beschrijft Tvedt de rivier zelf en de landen
in haar stroomgebied. Uit de stroom van verhalen in dit
omvangrijke meesterwerk kies ik een paar druppels.

Zonder Nijl geen Egypte, want
dit agrarische woestijnland is
afhankelijk van water dat eerst
door tien andere landen stroomt

Egypte

Zonder Nijl geen Egypte, want dit
agrarische woestijnland is athanke-
lijk van het water dat eerst door tien
andere landen stroomt. Kijk maar naar
El-Fajoem in de delta, de groentetuin
van Egypte en een woestijnparadijs.
Volgens een mythe zou Jozef bij een
overstroming een bredere bedding
hebben gegraven die nog steeds Jozef-
kanaal wordt genoemd.

Tvedt heeft aandacht voor oude Egyp-
tische goden. Hij vertelt van de scara-
bee, de kever die een bal van vochtige
aarde een woestijnhelling oprolt en
met zaad erin begraaft. Die kever
kreeg een heilige status in het oude
Egypte omdat hij de idee belichaam-
de van transformatie, wedergeboorte:
elke dag is er de zon die opkomt en
ondergaat, elk jaar de transformatie
van hete onvruchtbare woestijngrond
tot allervruchtbaarst land. Men schreef
het allemaal toe aan de goden. De
boeren hoetden zich nauwelijks in te
spannen, zo vertelde de Griekse his-
toricus Herodotus: de rivier kwam uit
zichzelf naar hen toe en bevloeide de
akkers. Liep het water terug, dan zaai-
de men in; wroetende varkens werkten
het zaad de grond in en men hoefde
slechts op de oogsttijd te wachten. En
boeren die niets hoefden te doen, kon-
den worden ingezet voor bijvoorbeeld
de bouw van piramiden.

De auteur schrijft ook over de rol

van Egypte en zijn rivier in de Bijbel.
Het land wordt 659 keer in de Bijbel
genoemd. Jozef voorspelde de komst
van zeven vette en zeven magere jaren
in Egypte. Volgens Tvedt deed hij

dat aan de hand van de cycli van de
rivier. Niet onmogelijk dat die Nijlcycli
een rol speelden op de achtergrond
van Jozefs uitleg van de koeien en de
korenaren in Farao’s dromen, maar het
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was wel God zelf die hem die uitleg
openbaarde. Mozes, gered uit de Nijl
in een biezen mand, werd onderwezen
in alle wijsheid van de Egyptenaren en
sloeg later in opdracht van God met
zijn staf het Nijlwater tot bloed. Jesaja
profeteerde over de val en het herstel
van Egypte. Jozef en Maria vluchtten
in opdracht van de engel met hun kind
Jezus naar Egypte om de moordlust
van Herodes te ontgaan. De plaatsen
waar Jezus volgens overleveringen is
geweest, zijn nog steeds pelgrimsoor-
den.

Tvedt volgt de geschiedenis verder
met grote stappen. De islam verovert
het christelijke Egypte — zijn con-
trole over de Nijldelta was cruciaal

en vormde een bruggenhoofd voor
verdere veroveringen westwaarts. Toch
kon Egypte aan het einde van de acht-
tiende eeuw als een van de machtigste
islamlanden door een betrekkelijk
klein leger worden veroverd: Napole-
ons korte veldtocht had verregaande
gevolgen. Zo zorgde zijn wetenschap-
pelijke expeditie ervoor dat de cul-
tuurschatten van het oude Egypte be-
kend werden aan de hele wereld. Denk
alleen maar aan de steen van Rosetta,
die Franse militairen ontdekten en die
nu nog bewaard wordt in het British
Museum. De steen vormde voor de
Fransman Jean-Frangois Champollion
de sleutel tot het ontcijferen van het
hiérogliefenschrift. En in de volgende
decennia kwamen er voorstellen voor
een nieuwe kanaalverbinding tussen
de Middellandse Zee en de Indische
Oceaan — in 1869 was het Suezkanaal
werkelijkheid. Nu Egypte de sleutel
tot een van de belangrijkste waterwe-
gen ter wereld in handen had, lag het
niet langer in een vergeten uithoek
van de wereld, maar kwam het in

het centrum van de geopolitiek. En

de Britten met hun aandelen in het

Net zo boeiend als de verhalen
over de gedeelde geschiedenis
van de Nijl en Egypte zijn die
over de stroomopwaartse landen

kanaal zagen kans om het succesvolste rijk van de wereld te
worden.

Het water van de Nijl

Duizenden jaren domineerde de natuur de functies van de
rivier. Jaarlijks voerde zij bijna 200 miljoen ton aarde en
vruchtbaar sediment mee. Egypte bleef steeds athankelijk
van de seizoensgebonden regulering van de Nijl, die een
alternatief landbouwpatroon niet mogelijk maakte. Maar
de Aswandam (1902) veranderde in één nacht het karakter
van de rivier, met alle gevolgen van dien voor de jaarlijkse
overstromingen, de omvang van de oogsten, de hoeveelheid
belasting enzovoorts. Onder de Britse overheersing veran-
derde Egypte: er kwamen wegen, spoorlijnen, scholen, uni-
versiteiten, maar vooral het landbouwleven was in één slag
compleet veranderd. In 1929 werd het Nijlakkoord gesloten
om het gebruik van het Nijlwater door de aangrenzende
landen te regelen. Er werd erkend dat Soedan meer water
nodig had, maar in de praktijk kreeg Egypte het vetorecht
over eventuele waterprojecten stroomopwaarts. Tvedt ziet
dit akkoord als fundamenteel voor de economische ontwik-
keling in het hele stroomgebied van de Nijl. In dezelfde tijd
ontstond de moslimbroederschap, die een moderne islam
nastreefde, waarin religie, politieke economie en sharia
samen een totaalsysteem vormden.

Pas na de Tweede Wereldoorlog waren de dagen van Lon-
den als heerser van Egypte en de Nijl geteld. De charisma-
tische Nasser nationaliseerde het Suezkanaal en met hulp
van de Sovjet-Unie bouwde hij een nieuwe, hoge Aswan-
dam die heel Egypte van elektriciteit voorzag. Het hoofd-
stuk over Egypte eindigt met de opstand op het Tahrirplein
in 2011. In hetzelfde jaar tekenden zes stroomopwaartse
staten een nieuwe Nijlovereenkomst, tegen het beleid en

de uitdrukkelijke wens van Egypte in. Het vetorecht van
Egypte was voorbij.
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De stroomopwaartse landen

Net zo boeiend als de verhalen over de gedeelde geschiede-
nis van de Nijl en Egypte zijn die over de stroomopwaartse
landen.

Het zijn verhalen over Nubié, het land van de zwarte farao’s,
het goud en de Nijlcataracten. Het was het land dat zich
eerst bekeerde tot het christendom en toch na eeuwen
islamitisch werd. Een land waarvan een groot gebied met
steden en tempels voor altijd verdween in het water van het
vijthonderd kilometer lange Nassermeer dat ontstond na de
constructie van de hoge Aswandam.

Verhalen ook over Soedan: over de val van Khartoem in
1884, de bezetting van het land door de Britten in 1898, de
opvattingen van Churchill, de rivieroorlog van koningin
Victoria, en over de Sennar Dam in de Blauwe Nijl, ge-
bouwd in 1925 ter wille van de katoenproductie voor de
Britse textielindustrie. In 1956 werd Soedan onathankelijk
en drie jaar later werden Soedan en Egypte elkaars partner
bij de exploitatie van de rivier. Er kwamen coups en strijd,
vijftig jaar permanente burgeroorlog. Voor elektriciteit,
maar niet minder voor de verbouw van katoen, suikerriet
en graan zijn dammen in Soedan onmisbaar, met als laatste
de Renaissancedam, waarvan — dat even terzijde — op 22
tebruari 2022 de eerste turbine stroom produceerde. Zelfs
Osama bin Laden woonde en werkte een tijd lang in
Soedan als Nijlondernemer en legde daar de kiem voor wat
later het gevreesde Al Qaida werd.

Tvedt bracht in Khartoem een fantastische tijd door met
archiefonderzoek en realiseerde zich daar hoezeer de Nijl
zijn grote liefde was.

In Zuid-Soedan ontdekte Tvedt de mobiele levenswijze
van Nijlvolkeren: op het ritme van het water dat komt en
verdwijnt. Want hoe leg je steden, asfaltwegen of spoorwe-
gen aan als de rivier en het grote moeras het onmogelijk
maken? In 2011 werd voor het eerst boven Djoeba de vlag
van Zuid-Soedan gehesen: een nieuwe autonome Afrikaan-
se staat was geboren, in de meest waterrijke regio van de
Nijl. Maar hoe gaat het verder als verschillende gewapende
groepen voldoende wapens hebben om elkaar uit te dagen
en de eenheid van het land te ondermijnen?

In Oeganda zag John Hanning Speke op 21 juli 1862 voor
het eerst de plek waar de rivier uit het (door hem naar de
koningin van Groot-Brittannié genoemde) Victoriameer
stroomde, een fraai tafereel, ‘door niets te overtreffen’. En
twee jaar later ontdekte Samuel Baker het Albertmeer.

Tvedst relativeert die ontdekkingen.
Ptolemaeus schreef immers in de
tweede eeuw voor Christus al over
Diogenes, die meldde dat twee meren
en de Maanbergen de bronnen van de
Nijl waren. Maar al waren de Britten
niet de ontdekkers van de bronnen
van de Witte Nijl, ze kregen er wel de
controle over. Churchill zag iets van de
economische potentie toen hij schreef:
‘al deze waterkracht is van de staat’.

Een biografie van de Nijl

In Egypte bouwden de Britten de As-
wandam in 1902 en Nasser de Hoge
Dam in 1971: de machtige Nijl werd
een gecontroleerd irrigatiekanaal. Soe-
dan werd onder de Britten een hydrau-
lische staat, waar de controle over het
water beslissend was voor de macht.
Over de hele lengte van de Nijl zagen
overheden in dat de Nijl te beheersen,
te temmen en te gebruiken was. Tvedt
noemt al die dammen de ‘moderne
tempels’in de Nijlvallei. En zo is de
Nijl de potentiéle eeuwige motor voor
maatschappelijke verandering en ont-
wikkeling, waarbij vooral geldt: wie het
eerst komt, het eerst maalt. Maar het
kan niet zonder duurzame samenwer-
king van alle landen die de Nijl delen.

Het vormt allemaal haar ‘biografie’.

Ik kon maar weinig ervan laten zien,
maar Tvedt schreef een zeldzaam hel-
der, toegankelijk en majestueus boek,
waardoor je iets gaat begrijpen van

de rivier als belangrijke bron van een
groot deel van het continent Afrika:
een wereldrivier vol hedendaagse
historische betekenis. Een fascinerend
geschiedenisboek, waarin elf landen
een kijkje geven in hun al eeuwenlange
bestaan. Van harte aanbevolen. K
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Er wordt geregeld gewaar-
schuwd voor de valkuil dat je
niet iemands redder moet willen
zijn. Wel de herder en dat is wat
anders.

POYCHISGHE
PROBLEMEN

Het is nogal eens gebrek aan kennis bij de ambtsdrager
wanneer de pastorale zorg aan gemeenteleden met psychische
problemen eindigt in een drama.

Het gemeentelid dat zich al zo vaak afgewezen voelde, ervaart
bij dit nieuwe fiasco een bevestiging van alle (voor)oordelen
over de kerk. De ambtsdrager die probeerde echt een herder te

zijn, ligt er wakker van dat iemand opeens zo lelijk ging doen.”

In veertien hoofdstukken wordt in Handboek pastoraat bij
psychische problemen informatie gegeven over psychische
problematiek. Om een indruk te krijgen: over ADHD, autisme,
suicidaliteit, trauma en dissociatie, eetstoornissen, seksuele
problemen en verschillen in seksuele oriéntatie, dementie.

Er is een bijlage over therapievormen alsook een bijlage

over pastoraat bij psychische problemen van niet-westerse
christenen.

Had ik dit boek maar eerder gehad!
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e hebt het als ambtsdrager vreselijk druk. In je over-

volle agenda weet je een gaatje te prikken omdat je

de zorg voor die autistische broeder belangrijk vindt.

Je werkdag zit wat tegen, het verkeer houdt je op en
als je een halfuur te laat komt, is er geen land meer met die
broeder te bezeilen. Enigszins verbijsterd vraag je je af wat
er aan de hand is.

Je gaat op bezoek bij een zuster die je vertelt dat ze zich zo
ellendig voelt dat ze met zelfmoordgedachten rondloopt.
Het bezorgt je slapeloze momenten als je leest dat er in
2019 vijf mensen per dag zichzelf van het leven beroofden.
Bovendien is deze zuster niet aanspreekbaar op het feit dat
God niet wil dat je jezelf doodt. Ze is van mening dat God
het goed zal vinden als ze uit deze aardse ellende vertrekt
om bij Hem te komen.

Opzet boek

Het Handboek pastoraat bij psychische problemen wil pastoraal
werkers informatie over psychische problemen bieden. Elk
hoofdstuk geeft de volgende informatie.

1. Veel voorbeelden helpen je om je in te leven in het
probleem van de ander. Het hoofdstuk over ADHD begint
met dit voorbeeld ‘Een bos, ik vind het prachtig, maar ik zie
elk blad, ruik elke paddenstoel en hoor elk vogeltje. Ik snap
niet hoe mensen dat rustgevend noemen’ (uitspraak van
iemand met ADHD, p. 27).

2. Bij de kenmerken van de verschillende psychische
problemen staat nuttige informatie over de stoornis. Als
het gaat over de persoonlijkheidsstoornis borderline wordt
verteld dat instabiliteit in emoties, stemmingen en relaties
typerend is. Daar hoort ook bij — en het is goed dat als ker-
kelijk hulpverlener te noteren — dat deze mensen de ander
afwisselend idealiseren of kleineren (p. 86).

3. Elk hoofdstuk geeft aan wat de stoornis betekent voor
het geloof. Bij borderline heeft het aantrekken en afstoten
ook impact op de relatie met God. ‘Ambivalentie (twee met
elkaar in conflict lijkende emoties) is bij borderline moeilijk
te verdragen. Dit kan verwarring geven wanneer je bijbel
zegt dat God oordeelt, maar ook genadig is, straft, maar ook
liefde is’ (p. 90).

4. De tips (do’s en don'ts) helpen je echt om zo veel mo-
gelijk de houding aan te nemen die helpend is. Zo lees je
onder andere de volgende belangrijke tips voor het bezoek
aan mensen die aan het dementeren zijn.

‘Stel je rustig en geduldig op.

Praat met korte, duidelijke zinnen
en heldere woorden.

Ga iemand niet testen of confron-
teren. Vraag niet: “Ken je mij nog?”,
maar stel je even voor.

Help iemand niet zomaar, doe dit
pas nadat je hebt gevraagd of dit
mag’ (p. 141).

Twee invalshoeken

De relatie tussen de pastoraal en/of di-
aconaal werkers en de psychologische
hulpverlening wordt niet geproblema-
tiseerd. Je kunt zien dat we op dit punt
verder zijn gekomen. Er wordt gepleit
voor goede samenwerking vanuit

Als Eva (53) het woord ‘God’ of
‘Jezus’ hoort of leest, klinkt er
een vloek in haar hoofd. Ze is
ervan overtuigd dat dit betekent
dat ze bezeten is en dat ze moet
bidden om haar zondige gedach-
te goed te maken. Het maakt dat
ze nagenoeg onophoudelijk bidt,
zeker zes uur per dag. Tijdens het
gebed komt de vloekgedachte

bij het noemen van de naam van
Jezus steeds weer op, waardoor
ze opnieuw moet beginnen. Ze
leest niet meer in de Bijbel en
gaat niet meer naar de kerk,
omdat die dwanggedachten daar
nog meer getriggerd worden.
Haar man treft haar s ochtends
huilend en knielend midden in
de woonkamer aan nadat ze voor
de zoveelste nacht op rij niet
heeft geslapen om maar vol-
doende te kunnen bidden (over
een dwangstoornis; dit is een van
de vele voorbeelden in het boek).
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ieders eigen invalshoek waarbij je el-
kaars kennis benut om degene die lijdt
aan psychische problemen, zo goed
mogelijk te helpen.

Die verschillende invalshoek wordt als
volgt omschreven: ‘Binnen het pastoraat
staat het geloofsperspectief centraal: het
gaat primair om de verhouding tussen
God en mens. (...) Binnen de hulpver-
lening of geestelijke gezondheidszorg
daarentegen staat het gezondheidsper-
spectief centraal. Het gaat vooral om
het verminderen of beter hanteren van
psychisch lijden, om het herstel van de
mens met zijn fysiek-psychische en so-

ciale nood. Het geloofsleven doet hierin
mee... (p. 145).

Die laatste zin is prachtig. Als dit er-
kend wordst, krijg je niet te maken met
een gezondheidszorg die eigenlijk vindt
dat iemand pas echt geestelijk gezond
wordt als hij of zij van zijn geloof ver-
lost is. Aan de andere kant wordt er zo
ook geen ruimte gegeven aan hen die
zeggen dat alle geestelijke problemen
een kwestie van kleingeloof zijn.

Een goede samenwerking betekent
ook dat je moet weten wanneer je
moet doorverwijzen. Heel nuttig is in
dit boek een stappenplan om bij zor-
gelijke signalen contact te leggen met
de hulpverlening. Sterk wordt bena-
drukt dat je als ambtsdrager een taak
houdt, ook al is iemand in behandeling
bij de reguliere gezondheidszorg.

Gods stem in het pastoraat

In dit boek over pastoraat vertellen de
psychologen de ambtsdragers dat ze
vooral moeten luisteren. Terecht, want
ambtsdragers die niet kunnen luisteren
zijn een ramp. Tegelijk is voor pasto-

raat wezenlijk van belang hoe en wanneer het Woord van
God aan het woord komt. Mooi wordt soms aangegeven
hoe in het leed van de psychische problematiek verbinding
met de Bijbel gelegd kan worden.

Het hoofdstuk over seksuele problemen gaat in op de

ook in de kerken gevoelige zaken rond Igbt (lesbisch gay
biseksueel transgender). Heel sterk wordt een luisterhou-
ding benadrukt, wat voor veilig pastoraat inderdaad van
groot belang is zonder meteen te oordelen in deze moderne
en ingewikkelde problematiek. Het advies in het pastoraat
bij verschillen in seksuele oriéntatie is: ‘Wees je bewust

van je eigen normen en waarden ten aanzien van seksuali-
teit en maak deze, indien nodig, bespreekbaar.” Dit klinkt
nogal modern, zo van: ‘ik vind en jij vindt’. Maar het is wel
belangrijk dat de Bijbel aan bod komt. Als dat niet gebeurt,
vermink je het pastoraat en de zorg die gegeven wordt door
de Stem van de Herder.

Wie geeft de pastorale zorg?

Zou het goed zijn als er een speciale ouderling en/of diaken
zou zijn voor de pastorale zorg aan geestelijk zieken? Dat
gebeurt in de kerken ten aanzien van het jeugdpastoraat.
Dat vraagt soms bijzondere gaven die niet ieder heeft die
wel tot het ambt geroepen is. Dat geldt ook voor pastoraat
bij psychische problemen.

Het lijkt me een punt van overleg in het team van ambts-
dragers hoe je dat organiseert. Daarbij zijn enkele dingen
belangrijk die voor iedere ambtsdrager gelden, maar des te
sterker in de pastorale zorg voor hen die psychische proble-
men hebben.

Het eerste is mijns inziens vooral dat je je geroepen weet
door Christus om zorg te geven. Als je dat beseft, durf je
veel meer door te vragen en aan te kaarten dan je in een
gewoon gesprek als christenen onder elkaar zou doen. Stel
dat iemand geweldig angstig is. Dan kun je wat vermijdend
sussende woorden gaan spreken, maar beter is het open vra-
gen te stellen, zoals: ‘Hoe is de angst in je leven ontstaan?
Hoe is het daarna verlopen? Ben je ook nog voor andere
dingen bang? Waren je ouders angstig aangelegd? Speelt
angst een rol in jouw leven met God? (p. 41).

Op die manier ga je contact maken met het lijden in plaats
van te vermijden.
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Het tweede lijkt een inkopper, namelijk dat je (be)trouw-
(baar) bent. We hebben wat dat betreft de tijd niet mee.
Ambtsdragers zijn zeer drukbezette mensen en komen
soms niet aan bezoeken toe. De trend om in wijkgroepen
zorg aan elkaar te geven, ontneemt het ambt nogal eens de
verantwoordelijkheid. Het probleem is niet dat wijkgroepen
onderlinge zorg aan elkaar geven. Dat lijkt me juist heel
bijbels. Maar de ambtelijke zorg trekt zich terug en vaak

valt er een gat. Dan worden ouderen steeds minder bezocht.

Gods kinderen met psychische problemen worden aan de
professionele hulpverlening overgelaten. Laten we hierbij

niet vergeten wat Jezus over ontrouwe herders zegt. Dat is
niet vriendelijk.

Maar is het niet beter de zorg voor de gemeenteleden met
psychische problemen te laten doen door niet-ambtsdragers
die erin getraind zijn? Er zijn genoeg (vooral) zusters die
een psychologische opleiding gevolgd hebben en die hun
kennis en ervaring graag inzetten in de gemeente. Ja, het

is heel goed als ambtsdrager erop te letten dat zij die deze
kennis en gaven hebben, ingeschakeld worden (Ef. 4:12).
Dat ik hen hier pas op de tweede plaats noem, is omdat
ambtsdragers zich in de eerste plaats verantwoordelijk
moeten weten. Je ziet nogal eens dat ambtsdragers — net

als bij de wijkgroepen — de neiging hebben om het als een
overdracht te zien in plaats van zelf betrokken te blijven.
De inzet van die ervaring met pastoraal psychologische
hulpverlening is alleen goed als er achter hen een biddende
ambtsdrager staat die veel aandacht heeft voor hun werk en
hun hart.

Zoek bijbelse ingangen waarmee het opgeblazen zelf-
gevoel (narcisme) mag plaatsmaken voor kwetsbaar-
heid. Het langetermijndoel van pastoraat bij narcisme
is om de relatie met God en anderen te verdiepen. Af-
hankelijkheid en overgave zijn dan beter mogelijk. Het
onder ogen leren zien van fouten en gebreken schept
meer openheid voor Gods aanvaardende en vergeven-
de zorg. Voor de omgang met gemeenteleden heeft
iemand met narcisme soms bijsturing nodig. Vraag
begrip voor het feit dat niet iedereen in de gemeente
hun ideeén kan volgen. Respect voor andermans over-
tuigingen kan hen helpen meer aansluiting te vinden
in de gemeente.
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Voortschrijdend inzicht

Om te laten zien hoe het handboek
je verder helpen kan, kom ik terug op
de voorbeelden die ik in het begin gaf
over zorg aan mensen met autisme en
bij suicidaliteit.

Bij autisme is de informatieverwer-
king in de hersenen verstoord. Het

is moeilijk alle prikkels te verwerken.
Duidelijkheid en structuur houden ie-
mand op de been. Het is een drama als
daarvan afgeweken wordt. Het is een
geweldig stressverhogende factor als je
twintig minuten te laat komt. Ik vroeg
iemand met autisme hoe hij zou reage-
ren als ik dat zou doen. Hij zei dat het
inderdaad fout zou gaan als ik gewoon
te laat kwam, maar als ik het tijdig zou
melden om onaangename prikkels te
voorkomen houd ik als herder reke-
ning met zijn of haar probleem.

Het is een misvatting — leer ik uit dit
handboek - als je bang bent dat je
iemand op ideeén brengt wanneer je
naar eventuele gedachten aan zelfdo-
ding vraagt. Het is juist belangrijk om
d6ér te vragen om bij de ander te zijn
en het gevaarlijke isolement te door-
breken. Vraag d66r als iemand komt
met de opmerking dat iedereen alleen
maar last van haar heeft. Probeer zo
de kille eenzaamheid te doorbreken.
Behalve dat je vragen kunt stellen en
verbinding moet proberen te leggen,
is het advies door te verwijzen en te
zorgen voor veiligheid.

Dirt zegt God, de HEER: Wee jullie,
herders van Israél, want jullie hebben
alleen jezelf geweid! Horen herders
niet hun schapen te weiden?

(Ez.34:2).x
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Geen unitweg meer?

Een gesprek over suicide

Suicide, een gevoelig onderwerp. We
spreken erover met Hanneke Schaap-
Jonker, psycholoog/theoloog, en
Egbert Brink, predikant/universitair
docent. Zij maken onderscheid tussen
suicidaliteit en zelfdoding: suicidaliteit
is een bredere term en omvat onder
andere ook de neiging ertoe en het
denken erover; zelfdoding kun je
beperken tot het werkelijk doen.

Wat is jullie betrokkenheid op het onderwerp?

EB: ‘Als pastor sinds 1990 heb ik verschillende malen

te maken gehad met suicidaal gedrag en daadwerkelijke
suicide. In de opleiding aan de TUK besteed ik als docent
Pastorale theologie ruim aandacht aan depressie en suicida-
liteit. In de cursus pastoraat bij psychische problemen wordt
ook suicidaliteit behandeld en besproken.”

HS: ‘Als onderzoeker houd ik me met een aantal collega’s/
promovendi bezig met het thema religie en suicidaliteit.

Ik geef daarover ook college, en vanuit het Kennisinstituut
christelijke ggz (Kicg) organiseren we bijeenkomsten over
dit thema.
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Voor professionals in de zorg is er een Richtlijn suicidaal
gedrag. Die stelt dat religie/geloof een beschermende factor
is voor suicidaliteit, maar waarom dat zo is en voor wie dat
dan geldt, wordt niet uitgewerkt. Dat proberen wij helder te
krijgen — we weten er inmiddels ook wel iets over.’

Komt zelfdoding vaak voor in ons land?

EB: ‘In 2020 pleegden 1229 mannen en 596 vrouwen zelf-
moord, gemiddeld vijf mensen per dag. Het aantal zelfdo-
dingen is de afgelopen drie jaar stabiel met 10,5 zelfdodin-
gen per honderdduizend inwoners.
Sinds het begin van de jaren 90
overlijden tweemaal zoveel mannen
als vrouwen door zelfdoding.
Gemiddeld zijn er in Nederland elke
maand iets meer dan 20 jongeren

tot 30 jaar die suicide plegen. Over
het hele jaar 2021 is dat 15% meer
jongeren tot 30 jaar dan het gemid-
delde in de jaren ervoor. Een verdere
uitsplitsing wijst uit dat de toename
vooral zit bij mannen tussen de 20
en 30 jaar. De coronacrisis heeft er
niet toe geleid dat het aantal zelfdo-
dingen is gestegen.”

HS: ‘Kanttekening: de inspectie sig-
naleert wel een toename in suicidaal
gedrag bij jongeren.’ Het is goed
mogelijk dat de suicidecijfers alsnog
gaan stijgen. Mannen rond de 40 zijn bijvoorbeeld altijd al
een risicogroep. Als je bedrijf tijdens de eerste fase van de
crisis door steunmaatregelen overeind is gebleven maar nu
alsnog failliet gaat, kan dat een aanleiding zijn.’

Kunnen jullie iets vertellen over omstandigheden waatrin
of redenen waarom mensen hun leven beéindigen? Is het
te vergelijken met situaties in de Bijbel?

EB: ‘Omstandigheden zijn zeer wisselend, aanleidingen
ook. Ook in de Bijbel verschilt de context qua positie:
Simson in de functie als rechter, Saul als koning, Achitofel
als raadgever, Judas als discipel van Jezus, de gevangenbe-
waarder uit Filippi ook vanuit zijn functie. Dat maakt het
vergelijken lastig. Meestal gaat het om situaties van wan-
hoop, uitzichtloosheid en machteloosheid. Opmerkelijk

is wel dat Judas ertoe gedreven wordt nadat zijn inkeer(!)
geweigerd is door de Joodse raad. Nog heel lang in de
geschiedenis is die inkeer betwijfeld en als onwaarachtig

‘Omstandigheden
zijn zeer wisselend,
aanleidingen
ook. Meestal gaat
het om situaties
van wanhoop,
uitzichtloosheid en

machteloosheid’

BEELD
IAN ALLENDEN,
SQUAREPLUM

bestempeld, maar of dat juist is, is zeer de vraag. Het is ook
ontluisterend dat slachtoffers van suicide in de loop van de
geschiedenis als kwaadaardig zijn bestempeld en niet eens
een waardige begrafenis ontvingen!’

HS: ‘Suicidaliteit is een proces. In ons Handboek® vind je
een verhelderend schema: van achtergrondfactoren en trig-
gers kun je daadwerkelijk suicidale gedachten en intenties
ontwikkelen. Verslagenheid en schaamte spelen een rol,

op een gegeven moment zitten mensen klem in een soort
tuik (entrapment) en zien geen andere oplossing meer. Dan
lukt het haast niet meer om gedachten aan zelfdoding los
te laten en kan het komen tot
daadwerkelijk suicidaal gedrag
(de werkelijkheid is natuurlijk
complexer dan dit schema/model,
er spelen meer factoren een rol).’

Wat kan in onze samenleving
het risico van suicide met zich
meebrengen?

EB: ‘Dat is vaak een combinatie
van factoren, maar de eenzaam-
heid die niet wordt gezien of
onderkend, de machteloosheid
om een persoonlijke situatie te
veranderen, uitzichtloosheid

in lijden, chronisch gebrek aan
perspectief, spelen een belangrijke
rol. Door de druk in de zorg en
aandachttekorten worden situaties vaak nijpender. Maar
het instellen van “noodplaatsen” zoals bellen van 113 kan
preventief werken als er ruimte is voor uiting van wanhoop.’
HS: ‘Een van de theorieén over suicidaliteit wijst op de
combinatie van zwaar belast zijn én eenzaam/geisoleerd
zijn. Onze neoliberale samenleving legt druk op beide
aspecten: mensen moeten heel veel, zijn verantwoordelijk
voor hun eigen welzijn, individualisme speelt een rol, enzo-
voort.

1 Gratis online cursus van Kicg i.s.m. weetwatjegelooft.nl.

2 113.nl heeft mooie factsheets, bijv.: https://www.13.nl/sites/
default/files/113/2020%20middelen/113-factsheet-suici-
de%20facts%20and%2ofigures_2021.pdf.

3 Zie: https://www.igj.nl/actueel/nieuwsbrieven/zorgsigna-
len-tijdens-coronacrisis/2021/zorgsignalen-tijdens-corona-
crisis---20-januari.

4 Handboek pastoraat bij psychische problemen (onder red. van
Hanneke Schaap-Jonker, Utrecht, 2020).
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Vormen bepaalde psychische aandoeningen een risico-
factor? Zijn er specifieke signalen?

HS: ‘Psychische problemen zijn een risicofactor, met name
depressie (zie Handboek). Het gaat niet zozeer om een
schreeuw om aandacht, maar een uiting van niet meer it
leven willen leven: op deze manier trek ik het niet / wil ik
het niet. Maar dat wil niet zeggen dat iemand per se de
dood heel aantrekkelijk vindt.

Signalen kunnen zijn: somberheid, verlies van interesse,
verslechterde prestaties op werk/school, zich terugtrekken
(dat kan steeds sterker worden), soms uitingen als “iedereen
heeft alleen maar last van me”, weggeven van persoonlijke
spullen of nog met allerlei mensen een laatste keer afspre-
ken’

Hanneke, wat is de taak van een

waardigheidsgevoelens zijn, maar ook volstrekt onvermogen
om de moeite die hij/zij ervaart te kunnen delen. Situaties
waar iemand aan lijdt waar letterlijk en figuurlijk geen woor-
den voor zijn, waar mensen aan ten onder gaan of in stikken.’

Is dit wat weleens ‘geestelijke verlating’ genoemd
wordt?

EB: De geestelijke nood komt tot uiting doordat men zich
(meestal) ook door God verlaten voelt of dat men vanuit
zichzelf niet in staat is om Gods nabijheid of hulp te erva-
ren — hoogstens een besef van Gods betrokkenheid.
In sommige psalmen klinken donkere tonen van wanhoop:
Psalm 13,22, 88 en 142. De geestelijke verlatenheid waarin
mensen zijn terechtgekomen, kan iets van suicidale gedach-
ten verwoorden; mensen kunnen
zich daarin herkennen. En vergeet

hulpverlener? ‘Als basisprincipe niet de wanhoopsklachten van Job
3, en Elia en Jeremia, die de grootst
HS: ‘Suicidaliteit opmerken/erken- geldt dat je altijd mogelijke moeite en pijn benoe-

nen, bespreekbaar maken en ook
concreet doorvragen: wat bedoel je
precies, heb je al een plan gemaakt?
En als iemand al een concreet

plan heeft en/of een afscheidsbrief
geschreven heeft, gaan direct alle
alarmbellen rinkelen. Dit is trou-
wens ook de taak van een pastor!
EB: ‘Het is inderdaad een belang-
rijke taak van een pastor om zo
vertrouwen te winnen dat iemand
zich met zijn of haar donkere
gedachten en scenario’s durft toe te
vertrouwen aan zijn/haar zorg. Het
bespreekbaar maken kan veel druk
wegnemen. Maar dat is iets anders
dan een discussie aangaan, of de
pastorant met dilemma’s opzadelen
die hij al heeft, of de schaamte vergroten.’

Egbert, wat bedoel je met de door jou wel gebruikte
metafoor Niemandsland voor de situatie van iemand die
suicidaal is?

EB: ‘Niemandsland staat voor een denkbeeldig gebied waar-
in iemand van tijd tot tijd, of met een vaste regelmaat rond-
doolt, zonder dat een ander hierin betrokken kan worden.
Hier vindt de betreffende persoon zijn of haar ruimte voor
de meest inktzwarte gedachten, dat kunnen diepe minder-

serieus moet nemen,

en vooral niet

moet wegduwen
en ook niet
wegredeneren op

overtuigingsniveauw’

)

men.

suicidale gedachten

Hoort het ook bij de taak van de
pastor om na te gaan of de gees-
telijke nood te maken kan hebben
met zonde die de omgang met
God in de weg staat?

wanhoopgedachten

EB: ‘Een pastor zal altijd verken-
nende bewegingen maken, want

er kan diep beleefde schuld aan de
orde zijn of de moeite om zichzelf
te vergeven. Maar wat even zo gro-
te, zo niet meer moeite kan geven,
is de schaamte en het gevoel van
onvermogen of machteloosheid.

In de praktijk zie je dat pastores
tegenargumenten verzinnen of
allerlei pogingen ondernemen om mensen van hun suici-
dale gedachten af te brengen. Maar het moeilijkste voor
pastoranten is, dat zij worden geconfronteerd met nog
meer ethische dilemma’s of het extra benadrukken van het
geweten. Terwijl bij veel suicidale pastoranten of patiénten
dat geweten eerder te veel dan te weinig spreekt. De moeite
is juist dat zij in situaties van uitzichtloosheid en hulpeloos-
heid geen uitweg zien, waardoor zij de kier naar de dood
openzetten om bevrijd te worden, omdat de draaglast te
zwaar is. De pastor heeft als taak om verbinding te zoeken
en veilige zones te creéren, zodat de pastorant het aandurft
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hem of haar toe te laten in Niemandsland, zodat het gruwe-
lijke en dodelijke isolement wordt doorbroken.’

Hebben jullie adviezen voor de naaste omgeving?

EB: ‘Adviezen zijn niet zo makkelijk te geven, omdat elke
situatie zo verschillend is. Maar als basisprincipe geldt dat
je altijd de ander in zijn of haar suicidale gedachten serieus
moet nemen, en vooral niet zijn wanhoopgedachten moet

wegduwen en ook niet Wegredeneren op overtuigingsniveau.

Een berekenende suicide is eerder uitzondering dan regel.
Wanneer mensen het aandurven om de zwarte gedachten te
uiten en zich veilig weten bij de ander, is al iets gewonnen.
Het is (onnoemelijk) zwaar voor omstanders en betrokke-
nen om de ander daarin te dragen en te verdragen. Daarbij
komt dat ook goed gekeken moet worden of er sprake is
van psychopathologische aandoeningen. Suicidale gedach-
ten zijn meestal geen bevliegingen, maar gevolg van een
opeenstapeling van moeiten en pijn, of van vervreemding en
eenzaamheid.

Preventie kan op tal van manieren worden toegepast,
hiervoor zijn veel hulpmiddelen aangereikt. Maar wanneer
de ander echt zijn of haar wil doorzet, is dat niet tegen te
houden met menselijke kracht of inspanning, omdat hij/

zij altijd een kier zal weten te vinden. Alleen God zelf kan
dit verhoeden uiteindelijk, Hij heeft als enige toegang tot
Niemandsland. Aanhoudend gebed is van eminent belang.
Omdat het om vertrouwelijkheid en veiligheid gaat, is het
belangrijk om de kring klein te houden. Juist ook omdat

schaamte een rol speelt, zeker na eerdere suicidepogingen.
Laat de verhouding met een pastor worden ingebed in
overleg met andere hulpverleners. Het kan goed zijn om
anderen in de gemeente in te schakelen. Naast professionals
zijn altijd andere betrokkenen gewenst, zoals gemeentele-
den die ook het vertrouwen genieten van de betrokkene.
Zjij kunnen belangrijker zijn dan hulpverleners. Maar laat
de kring niet te groot zijn, om de pastorant niet terug te
dringen in zijn of haar isolement.’

Hoe ga je om met de nabestaanden, die immers in een
ingewilkkeld rouwproces terechtgekomen zijn?

EB: ‘Een loden last, zo heet een boek over nabestaanden van
suicide. En dat is niet overdreven. Sowieso heeft iemand bjj
plotseling verlies al te kampen met rouw en diepe verlieser-
varingen. Maar dat geldt in het bijzonder na suicide. Meest-
al leidt dit tot complexe rouw, die eigenlijk niet zonder
ondersteuning en professionele hulp kan. Want naast het
gemis komen ook de waaromvragen in alle hevigheid los.
Of een cocktail aan emoties: ontreddering, schuldgevoelens,
schaamte, boosheid en onbegrip. Ik noem het een cocktail,
omdat deze emoties vaak ongevraagd door elkaar heen
lopen en moeilijk van elkaar zijn los te maken. Ondertussen
speelt daardoorheen de rauwe wond van verlies die trekt en
hunkert van verlangen naar de overledene.

Ook verschilt het per context wie het betreft: een kind of
een partner, wat voor ieder een eigen benadering vergt.
Niets zo persoonlijk als rouw, maar in het bijzonder bij
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rouw na suicide. Wanneer het een gezin betreft kan het een
zware last op dat gezin leggen, vooral ook als de omgeving
het onheus of met onbegrip bejegent, of vanuit een taboe-
sfeer benadert. Het kan helpend zijn wanneer lotgenoten
elkaar opzoeken, maar soms werkt dit juist ook vervreem-
dend omdat ieder zijn of haar eigen verhaal heeft, en de
ander dit in feite niet erbij kan hebben. Sowieso geldt dat
rouwen niet zomaar overgaat, maar bij suicide is de rouw
nog heftiger en intenser en vraagt nauwkeurige en fijnge-
voelige wondverzorging.’

Bij nabestaanden kan ook de vraag spelen waar de over-
ledene nu is. Is zelfdoding een zondige keuze?

EB: ‘Niet de hand slaan aan zichzelf... dat dit een schen-
ding is van het zesde gebod lijkt mij een open deur. Het
valt mij op dat deze vraag niet zozeer gesteld wordt door
de nabestaanden, maar veeleer door de omgeving. En als

je spreekt over zondige keuze, vind ik dat een eenzijdige
benadering, vanuit een berekenende suicide waarbij iemand
willens en wetens uit het leven stapt, roekeloos en egocen-
trisch... In de geloofspraktijk van de christelijke gemeente
maak je dat zelden mee. Het gaat juist vaak om mensen die

psychisch zwaar belast, verwond of zelfs grof misbruikt zijn.

Zelf heb ik meegemaakt dat een meisje van 16 suicide
pleegde als wanhoopsdaad. Tijdens de rouwsamenkomst
ben ik ingegaan op de vraag van reformatorische klasgeno-
ten: waar zou ze zijn, zou ze in de hel zijn beland? Ik heb
gezegd: ze is niet naar de hel gegaan, daar kwam ze juist
vandaan. Zij had een briefje achtergelaten met: zoek hulp

bij God.

En opmerkelijk: bij alle suicidale gevallen in de Schrift
klinkt nooit een expliciete veroordeling van God en roepen
mensen dit ook niet uit. Dat maant ons tot uiterste terug-
houdendheid in welk oordeel dan ook. Dit is te groot voor
mensen... Nabestaanden blijven achter met veel raadsels,
maar: oordeel niet opdat je niet veroordeeld wordt.’

Een laatste vraag. In onze samenleving komt er aan-
dacht voor preventie van zelfdoding, tegelijk lijkt het
steeds meer geaccepteerd te worden dat je mensen moet
‘laten gaan’. De artsenorganisaties hebben bijvoorbeeld
een ‘Richtlijn uitvoering euthanasie en hulp bij zelfdo-
ding’. Hoe kijken jullie daartegen aan?

EB: ‘Het is waar dat in onze samenleving gelukkig meer
aandacht wordt besteed aan preventie van suicide. En
inderdaad lijkt er ook een trend zichtbaar te worden om de
dood als uitkomst te zien bij uitzichtloos lijden. Maar tot
nu toe zijn de richtlijnen nog van dien aard dat niet mak-
kelijk hulp bij zelfdoding geboden kan worden. Wie suicide
overweegt en op zoek is naar euthanasie, moet nog steeds
een heel protocol doorlopen. Meestal klinkt als overweging
dat mensen die geen enkele uitweg zien of totaal uitbehan-
deld zijn, beter geholpen kunnen worden richting de dood
dan dat zij voor de trein of van de flat springen. Zelf zal ik
altijd het uiterste proberen om pastoraal inbreng te krijgen,
zodat niet alleen gekeken wordt naar het biomedische of
psychologische perspectief, maar ook vanuit het geestelijk
perspectief in de zoektocht naar zingeving of zinvinding!” K

Aanbevolen literatuur om mensen verder te
helpen

Henrike Rebel, Wat suicidaliteit met je doet, Zoe-
termeer, 2013 (tweedehands verkrijgbaar of als
e-book).

113.n| geeft materiaal en biedt een gratis online trai-
ning aan, zie: www.113.nl of https://vraagmaari13.nl.
Zie verder op de site van het Kicg bij publicaties,
bijvoorbeeld:
https://www.kicg.nl/publicaties/geloof-remt-suici-
derisico/.
https://www.kicg.nl/publicaties/na-een-suicide/.
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B UIT WEERKLANK
VAN APRIL 2022

De discussie of het nodig is dat er weer eens een nienw
belijdenisgeschrift komt, is opnieuw opgelaaid door

de besluitvorming met betrekking tot het opgaan van
de GKv in de Nederlandse Gereformeerde Kerken. In
Weerklank van april 2022 gaat dr. André Bas hierop
in onder de titel: (Nieuw) belijden’. Hij doet dat naar
aanleiding van de column ‘Nieuwe belijdenis’ van
prof- dr. Ad de Bruijne in het ND wvan 10 december
2021 (zonder dat Bas De Bruijnes naam noemt). Zo-
wel De Bruijne als Bas zijn van de mogelijkheid om
tot nieuwe belijdenisvorming te komen niet overtuigd.
Toch heeft Bas ook forse bedenkingen bij De Bruij-
nes argumentatie. Omdat De Bruijne ook de vraag
stelt of, anders dan vroeger, belijdenissen nog wel een
effectief instrument zijn om de leer van de apostelen te
bewaren. Bas schrijft daarover:

Een nieuwe
belijdenis...
i mogelijk en

enselijk?

‘Misschien’, zo wordt gesteld, ‘passen belijdenissen wel niet
meer bij kerk-zijn in een gedemocratiseerde en geglobaliseer-
de netwerksamenleving Waar vroeg-kerkelijke belijdenissen
nog gewoon konden worden opgelegd en reformatorische be-
lijdenissen pasten in de context van nationaal georganiseerde
staten en kerken, is dat vandaag heel anders.

‘Vandaag communiceren christenen over alle grenzen en
tradities heen’, zo vervolgt de columnist. ‘Ze leven lokaal en
globaal tegelijk en hebben voorkeur voor kortlopende en vloei-
bare structuren. Een voorspelbaar amalgaam van invloeden
pakt bij iedere gelovige anders uit. Juist die nieuwe context
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veroorzaakt de vervreemding van de bestaande belij-
denissen.’ Zinnen die me te denken gaven.

Samen

Enerzijds valt niet te ontkennen wat hier gezegd
wordt. Mensen laten zich vandaag veel minder
gezeggen dan vroeger en halen bovendien overal en
nergens hun informatie vandaan. Het internet is een
onuitputtelijke bron van ideeén en gedachten, waar
iedereen het zijne of het hare vindt. De herkomst
van al die ideeén, gedachten en meningen speelt
daarbij vaak geen enkele rol van betekenis.

Maar als je om die reden belijdenissen ‘niet meer
dan een historisch gegroeid instrument’ noemt, zeg
je dan in feite niet dat het vandaag de dag onmoge-
lijk is geworden om nog samen je geloof te belijden?
Omdat we in onze ‘gedemocratiseerde en gegloba-
liseerde netwerksamenleving’ eenvoudig te veel van
elkaar verschillen en te zeer met onszelf bezig zijn
om dat nog samen te kunnen doen?

Als dat werkelijk zo is, zijn we meer kwijt geraakt
dan enkel wat belijdenisgeschriften. Dan heeft het
individualisme van onze tijd ons de waarheid van
Efeziérs 3 gekost: dat we alleen samen en ‘met de
heiligen’ de liefde van Christus kunnen kennen die
de kennis te boven gaat. En wie Efeziérs 3 is kwijtge-
raakt, raakt onherroepelijk ook Efeziérs 4 kwijt: dan
kan er van ‘één geloof’ ook geen sprake zijn.

Voorbeelden

Ondertussen is het nog maar de vraag of de colum-
nist werkelijk zo ver wil gaan. Aan het einde van zijn
column stelt hij: ‘laten wij vooral terugvallen op de
Twaalf Artikelen, de enige belijdenis die wortelt in
de liturgie van de apostolische kerk. Daarnaast kun-
nen we ontspannen bewegen in de ruimte van latere
confessies, als voorbeelden van trouw in eerdere
tijden. De belijdenis blijft van betekenis.

Tegelijk blijft dat ‘voorbeelden van trouw’ me be-
hoorlijk dwarszitten. Hoe zie je de belijdenis als je
die zo noemt? Als de belijdenis een voorbeeld is van
hoe men in vroeger dagen de leer van de aposte-

len heeft bewaard, zie je die nog steeds vooral als
historisch document en is die slechts van beperkte
betekenis. Dat men het vroeger zo heeft gedaan is
mooi, maar wat heb ik er nu dan nog aan?

Me dunkt, dat de belijdenis veel meer is dan dat.

Concreet: als ik in de middagdienst de Twaalf Artikelen of
de Geloofsbelijdenis van Nicea lees, lees ik de gemeente niet
‘maar’ een historisch document voor waarvan het nog maar
de vraag is of ze er nu ook nog wat mee ‘kan’. Dan gebruik ik
woorden die de kerk vroeger koos, om te belijden wat de kerk
vandaag nog steeds als waarheid ziet.

‘Als je belijdenissen “niet
meer dan een historisch
gegroeid instrument”
noemt, zeg je dan in feite
niet dat het vandaag
onmogelijk is geworden
om nog samen je geloof
te belijden?’

Nicea

Zijn pleidooi om vooral terug te vallen op de Twaalf Artikelen
is de columnist overigens op de nodige kritiek komen te staan.
In een reactie die een aantal dagen later in het Nederlands
Dagblad verscheen, wordt juist een pleidooi gevoerd voor de
Geloofsbelijdenis van Nicea. Om een aantal redenen wordt
die belijdenis door de scribent vandaag de dag bruikbaarder
geacht dan het Apostolicum.

Omdat die belijdenis veel mooier de verhevenheid van onze
Here Jezus Christus belijdt, en veel duidelijker waarom Hij
aan ons mensen gelijk is geworden. Maar vooral, omdat

‘in deze belijdenis uitgebreider dan in het Apostolicum de
Persoon en het werk van de Heilige Geest beleden’ wordt.

Zo wordt daarin van Hem gezegd, dat Hij Here is en levend
maakt en van de Vader en de Zoon uitgaat.

Maar genoeg is dat nog niet. Gezien de actualiteit wordt er
gepleit voor een aanvulling: ‘Ik geloof in de Heilige Geest,

die Here is en levend maakt, die het verstand verlicht en van
zonde overtuigt, die de wedergeboorte werkt en aan Christus
verbindt, die in alle gelovigen woont en aan hen gaven toe-
deelt, waardoor zij in staat worden gesteld een heilig leven te
leiden tot eer van God, de Vader’
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Probleem

Mijns inziens brengt dit pleidooi een belangrijk probleem

aan het licht. Je kunt wel pleiten voor een ‘update’ van de
Geloofsbelijdenis van Nicea, maar dan ga je voorbij aan de
werkelijkheid dat die niet alleen jouw belijdenis is. Zeker de
vroegchristelijke belijdenissen delen we met tal van andere
christenen over heel de wereld, wat het moeilijk maakt om er
alleen in ons land aan te gaan sleutelen.

Overigens is het voor mij nog wel de vraag, hoe ver dat ‘delen’
gaat en hoe diep dat reikt. Pleidooien om terug te vallen op de
vroegchristelijke belijdenissen en dus niet op de latere gere-
formeerde belijdenissen worden nog weleens voorzien van het
argument dat we die maar niet gemeen hebben met een paar
verdwaalde gereformeerden maar met bijna alle christenen
die er nu op aarde zijn.

Nu is dat ‘bijna’ precies het probleem: in de praktijk blijkt

dat namelijk nog wel wat tegen te vallen. Veel (met name:
evangelische) christenen moeten vandaag de dag vaak so-
wieso weinig hebben van belijdenissen. Die leggen zich, heel
eigentijds, vaak liever niet al te zeer vast. Maar ook met lang
alle gelovigen en kerken die dat nog wel willen, delen we een
geloofsbelijdenis als die van Nicea niet.

Bas geeft dan als voorbeeld dat de oosters-orthodoxe kerken
nooit de toevoeging uit 381 geaccepteerd hebben dat de Heilige
Geest niet alleen van de Vader maar ook van de Zoon (‘Filioque’)
uitgaat. ‘Concreet betekent dit tot op de dag van vandaag dat we
in elk geval niet heel de geloofsbelijdenis van Nicea met bijna alle
christenen over heel de wereld delen.’

Woorden

Daar komt nog een andere moeilijkheid bij. Zelfs als je de-
zelfde woorden gebruikt om je geloof te belijden, wil dat nog
niet zeggen dat je ook hetzelfde geloof deelt. Om te beginnen
kunnen woorden al op een heel verschillende manier worden
uitgelegd. En wat daar nog bijkomt, is dat wat met de mond
beleden wordt met het hart nog niet altijd ook echt beleefd en
zelfs geloofd hoeft te worden.

Om een voorbeeld van het eerste te noemen: met de woorden
van de geloofsbelijdenis van Nicea zeggen wij ‘één heilige,
algemene en apostolische kerk’ te geloven. Als een rooms-ka-
tholiek dat belijdt, zal hij daarbij vooral aan zijn eigen kerk
denken. Omdat die ‘algemeen’ of ‘katholiek’, dat is: over de
hele wereld verspreid, is, is die de ene kerk van Nicea. Maar
een gereformeerde ziet dat anders.

Het tweede komt daar als extra moeilijkheid nog bij. Ook in
kerken waar belangrijke onderdelen van wat de Schrift ons

BEELD
ERWIN OLAF

leert niet voor waar worden aangenomen, worden
soms de woorden van het Apostolicum of Nicea

in de mond genomen. Wat (inderdaad) de vraag
oproept wat het nu werkelijk betekent, dat we de
woorden van deze (en andere!) belijdenisgeschriften
met hen gemeen hebben.

Wachten

Dit alles weegt mee bij de beantwoording van de
vraag waar de column in het Nederlands Dagblad
mee begon: of het zinvol zou zijn om een nieuwe
belijdenis op te stellen. Het zal niet verbazen dat

de columnist zelf daar niet voor is. Omdat hij sterk
betwijfelt of dat instrument vandaag de dag nog wel
bruikbaar is, maar ook omdat hij sterk benadrukt
dat nieuwe belijdenissen gegeven moeten worden.
Belijdenissen worden uit nood geboren en worden
vaak voorafgegaan door een beweging van geestelij-
ke vernieuwing. ‘Gods Geest geeft de kerk dieper in-
zicht in Gods woord, ongedachte eenstemmigheid of

‘Ook in kerken waar
belangrijke onderdelen
van wat de Schrift ons
leert niet voor waar
worden aangenomen,
worden soms de woorden
van het Apostolicum
of Nicea in de mond
genomen’

de impuls om God op een nieuwe manier te prijzen.
Daaruit groeit een geloofsverwoording die iedereen
herkent en overneemt. Vandaag is dat alles volgens
hem (nog) niet aan de orde.

Daarom is het beter om te wachten op de Geest.
‘Net als in eerdere heeft hij ook in deze nieuwe
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historische fase vast iets voor ons in petto om
apostolische kerk te blijven. De conclusie van zijn
column luidt dan ook: ‘in onze veranderde context
hebben wij primair vervulling met Gods Geest nodig,
geen nieuwe belijdenis’ Maar ook op dit concrete
punt heeft zijn column een reactie opgeroepen.

Bas gaat vervolgens in op een reactie waarin de Nash-
villeverklaring als (mislukte) recente poging van nieuw
belijden wordt genoemd. Daarin zou zelfs een onbijbels
godsbeeld worden voorgestaan. Het punt van de betref-
fende reactie is dan ook dat eventuele nieuwe belijdenis-
sen vooral over God zouden moeten gaan. Bas hierover:

Ergens sluit dit naadloos aan bij wat de columnist
ook al had gezegd. Waar hij had gesteld dat we pri-
mair vervulling met Gods Geest nodig hebben, stelt
de opiniemaker dat we eerst opnieuw moeten leren
vragen naar God. Zo nodig zullen ons die nieuwe be-
lijdenisgeschriften dan vanzelf wel ‘gegeven’ worden.
Op Gods tijd en Gods wijze. Het klinkt allemaal heel
vroom, maar is het dat ook echt?

Persoonlijk denk ik, dat hier een valse tegenstelling
wordt gemaakt. Natuurlijk hebben we vervulling
met Gods Geest nodig en moet het allereerst over
God gaan. Maar mijns inziens sluit een gelovige en
afwachtende houding nog niet uit dat je ook zelf
stappen mag zetten, en dat het in belijdenisgeschrif-
ten ook best over andere dingen zou mogen gaan
dan enkel en uitsluitend de leer over de HERE God.

Toch voelt ook Bas niet voor een nieuw belijdenisge-
schrift. Tenminste niet op dit moment.

Terecht wordt door de columnist gesteld, dat voor
een nieuwe belijdenis een zekere overtuigingskracht
nodig is. ‘Ik ken geen grote theologen of andere
voorgangers’, schrijft hij, ‘die een overtuigend ver-
enigend nieuw perspectief brengen. Niet op we-
reldschaal en al helemaal niet binnen de genoemde
twee Nederlandse kerkjes’ (te weten: de GKv en de
NGK, waar zijn column mee begint).

En als een nieuwe belijdenis niet verbindst, is het
gevaar levensgroot dat die juist verdeelt. Dan valt
ieder ander er overheen, verwordt die zomaar tot
discussiestuk en komen gelovigen en kerken juist
tegenover elkaar te staan. Of, met andere woorden:

in plaats van ‘formulier van eenheid’ zoals de gereformeerde
belijdenisgeschriften dat zijn, wordt het zomaar ‘formulier
van onenigheid’.

Godsgeschenk

Toch denk ik, dat daar niet alles mee gezegd is. Ook de belij-
denisgeschriften die we al hebben, zijn er niet in geslaagd om
iedereen te overtuigen en alle christenen te verenigen. We za-
gen al even hoe de ‘update’ van de geloofsbelijdenis van Nicea
tot het grote schisma van 1054 heeft geleid. lets dat misschien
nog wel veel sterker geldt voor de gereformeerde belijdenisge-
schriften uit de 16¢ eeuw.

‘Zelfs Luther en Calvijn
zijn er niet in geslaagd
om alle christenen te
overtuigen van “hun”
nieuwe perspectief’

De column geeft terecht hoog op van het theologisch kaliber
van mannen als Luther en Calvijn. Maar zelfs zij zijn er niet in
geslaagd om alle christenen te overtuigen van ‘hun’ nieuwe
perspectief. En zelfs niet alle gelovigen die net als zij de kerk
van Rome verlaten hadden. De belijdenisgeschriften die in
hun lijn zijn opgesteld, hebben uiteindelijk maar een deel van
de christenheid weten te verenigen.

En toch is ook dat naar mijn stellige overtuiging niet zonder
waarde en betekenis. Want stel je toch eens voor, dat je met
een dergelijk nieuw geschrift in elk geval een deel van de
christenheid wat nader bij elkaar zou kunnen brengen. Bij alle
verwarring en verdeeldheid van dit moment zou ik dat alleen
al als een ongelofelijk Godsgeschenk zien. Laat maar komen,
ik zou er meteen voor tekenen! K
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Wanneer ik deze rubriek voorbereid, zijn er nog maar
kortgeleden belangrijke besluiten genomen op de gene-
rale synode van de CGK. Het meest trokken die rond
vrouw en ambt de aandacht. Maar ook viel het besluit
op om niet mee te doen aan de Raad van Kerken en
de Nationale Synode. Allemaal zaken waarin de GKv
de afgelopen jaren precies omgekeerd heeft gekozen. De
broeders van de CGK hebben hierover nogal wat over
zich heen gekregen: ‘kerkelijke brexit’, ‘isolationisme’
etc. etc. Volgens mij was dankbaarheid meer op zijn
plaats geweest. Tk moest daar weer aan denken toen ik
een artikel las van drs. Piet Houtman in het Gere-
tormeerd Kerkblad. In het nummer van 29 april
lijkt hij over een onderwerp te schrijven dat met mijn
voorgaande regels niets heeft uit te staan. Hij geeft
namelijk een beschouwing over een hoofdstuk van

dr. Wim Dekker in een dikke bundel (H.A. Speelman
en K. van der Zwaag (red.), Spirituele oecumene,
Kampen, 201 9). In dat hoofdstuk vergelijkt Dekker
paaspreken uit heel verschillende kerkelijke liggingen.
Onder andere ook preken uit vrijzinniger, libera-

le hoek, waarin de historiciteit van de opstanding
geproblematiseerd of zelfs ontkend wordt. Houtman
knoopt hier een overweging aan vast waaruit vanzelf
duidelijk wordt waarom ik zojuist de link heb gelegd
met het CGK=besluit over de Nationale Synode. En
waarom ik dit besluit van de CGK toejuich (en dat
van de GKv diep betreur).

Pasen en de
Nationale Synode

de moderne tijd begonnen. De vroege kerk had er al mee te

maken. We lezen het in 1 Korintiérs 15. Paulus lijkt gemeen-
teleden aan te spreken die de opstanding van Christus op zich
niet verwerpen; de boodschap van Pasen ligt tenslotte ten
grondslag aan hun kerklidmaatschap. Maar een opstanding

| ntussen is het vrije denken over de opstanding niet pas in

Hans Sliss von Kulmbach, De hemelvaart van Christus
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van doden in het algemeen zien ze niet zitten. Ook
hun motieven zullen geleken hebben op die van
mensen van nu. Opstanding was in het Griekse den-
ken absurd. Dat de ziel na de dood voortbestaat was
geen vreemde gedachte voor ze; hun filosofen, in de
lijn van Plato, werkten die visie breed uit. Maar het
lichaam verdwijnt in het graf. Het is weinig waard; je
moet het ermee doen, maar eigenlijk is het een blok
aan het been van de ziel. Het stelt eisen, je moet het
aldoor voeren, het is een bron van onaangenaam
ruikende vochten, het wordt ziek, het vergaat tot
stof.

'‘Dat Jezus tussen
zijn leerlingen stond
en dat Hij van de
aarde omhoogging,
dat had gefilmd
hkunnen worden'

Paulus gaat in gesprek met gemeenteleden die door
die cultuur waren beinvloed. Maar het wordt geen
modern gesprek op voet van gelijkheid en op beleef-
de toon. Hij neemt zijn uitgangspunt in wat wij van-
daag een dogma noemen - direct al iets onpopulairs
voor vrijdenkers; een stellige zekerheid. Maar dat
dogma is de samenvatting van een verhaal, een ver-
slag van een gebeurtenis die vaststaat als een huis:
een grote variatie aan getuigen passeert de revue,
met als laatste Paulus zelf. Het is waar dat niemand
Jezus uit het graf heeft zien komen. Maar dat Hij
tussen zijn leerlingen stond en als bewijs van zijn
lichamelijke opstanding een vis at, gebeurde voor
hun ogen; dat had gefilmd kunnen worden. Evenals
het latere feit dat Hij van de aarde omhoog ging.

Nepnieuws

En als je aanvoert dat het lichaam toch na de dood
uit elkaar valt totdat er niets van overblijft, be-
gint Paulus te schelden. ‘Dwaas die u bent!" En hij

verwijst naar voorbeelden uit de dagelijkse ervaring: zo zit de
wereld in elkaar, zo werkt God. Intussen heeft hij het geloof
zonder opstanding al de grond in geboord. Dan is het hele
geloof op drijfzand gebouwd, het stelt niets voor, je kunt er
veel beter mee ophouden: dan ‘zijn wij de beklagenswaar-
digste mensen die er zijn. Dominees verspreiden nepnieuws,
kerkdiensten zijn lege shows, en inspanningen om mensen
naar de kerk te trekken en erin te houden zijn alleen maar
verdrietig. Oecumenische gesprekken zoals waar dr. Dekker
bij betrokken is en op hoopt zijn zinloos. ‘U moest u schamen’
Dan kun je op een Nationale Synode wel verklaren dat je
ondanks alle verschillen bij elkaar hoort, maar waarbij is dat
eigenlijk? Wat je verbindt is een groot niets.

Natuurlijk wil je op Pasen graag het positieve verhaal vertel-
len. Dat doet Paulus in datzelfde hoofdstuk ook uitbundig,
op een manier die de gemeente vervult met troost en hoop
en (met name in het afsluitende vers) met zingeving. Aan dat
laatste is er in deze tijd schreeuwend behoefte. Maar die voor-
afgaande harde negatieve woorden blijven wel staan. Deze
zingeving is gebaseerd op de feitelijke, fysieke, door coggetui-
gen vastgestelde opstanding. K
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Ismaél was geen islamiet

Ismaél was de oudste zoon van Abraham. Hij is samen met zijn moeder

Hagar letterlijk en figuurlijk de woestijn in gestuurd. Wat is er van hem

terechtgekomen? Uit Genesis 25 blijkt dat uit hem Arabische stammen

zijn voortgekomen. Het merendeel van deze Arabieren zijn vele eeuwen

na de dood van Ismaél moslim geworden. De auteur bestrijdt dat Ismaél

daardoor de aartsvader van de
Arabische moslims is geworden.
Ismaél is beloofd dat hij zou
uitgroeien tot een groot volk
met twaalf vorsten. Gelden die
beloften nog steeds, zodat de
Arabische moslims een streepje

voor hebben bij de verkondiging

van het evangelie? Of moeten
Arabische moslims juist als de
grote tegenstanders van het volk
Israél worden gezien?
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Ismaél was
geen islamiet
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TEKST

ST GEDICHT

Oxfordstreet

Alles kan veranderen in een dag
als de auto’s gaan grazen in de straten,
mooie glanzende koeien en schapen

en de verkeerslichten staan groen op gras.

Engelen als cowboys ertussendoor
houden zich bezig met de paardekrachten,
want God, God in het diepst van zijn gedachten,

dat is een boer, dat is gewoon een boer.

Hij scheurt het asfalt als een grasland open,
in de riolen schieten vissen kuit,

wat dood is doet hij ademen en lopen,

maakt van metaal een zachtkloppende huid.
Het zal ontroerend zijn om te aanschouwen

als al die auto’s ook kunnen herkauwen.

GUILLAUME VAN DER GRAFT (1920-2010)
UIT: OVERZEE, 1959
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Weinig christendichters zouden
het toen aangedurfd hebben om
engelen te paard te zetten in de
Londense Oxfordstreet. En daar
het herstel van alle dingen bij de
Wederkomst te laten plaatsvin-
den.

Dat God ‘gewoon een boer’ werd
genoemd, kon gemakkelijk als
godslastering opgevat worden.
Maar Van der Graft zag agra-
rische trekken in een God die
beloofd had de natuur van het
paradijs te herstellen.

Tussen de regels door ironiseerde
hij de dichtregel van Willem
Kloos:

‘Ik ben een God in’t diepst van
mijn gedachten...’

Het bewuste doorslaan van de
metafoor in de laatste regels was
een vorm van ironie die in de
christelijke poézie van die tijd
zeldzaam was.




